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“GÖR, DUY, TAT, KOKLA, DOKUN. 
DUYULARINI KEŞFET. 


GÖR DUY TAT KOKLA DOKUN 
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Belirtilen özellikler uçuşlara göre farklılık gösterebilir. 


TURKISHAIRLINES.COM 


A 
A STAR ALLIANCE MEMBER Vlgi 


TURKISH 
AIRLINES 


Sayı 604 52 / 2018-02 / Ayda bir yayınlanır 


, Kurucu 
HÜSEYİN KAPLAN 


imtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 
F. BEGÜM ÇELİK begumcelik&kaplanmedya.comir 


Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) 
CANSU AKKOCA cansuakkoca©kaplanmedya.com.tr 


Moda Editörü: AYDAN SIVACI 


Dış Haberler Editörü 
İBRAHİM KOÇYİĞİT 


Görsel Yönetmen: ÇİĞDEM ERYANIK 


ii 
Roj DE  İ Emo Day 


NM com 
Color Correction: ERCAN TARHAN 


Mali Danışman 
SMMM Çetin Karsavuran 


Abonelik: abone ©kaplanmedya.com.tr Reklam: reklam ©kaplanmedya.com.tr 


Hazırlayan: 


EK 


Kaplanmedya Yayıncılık İletişim ve Yapım Hizmetleri Turizm Tic. Ltd. Şti Inönü Mah. Paparoncalli Şokak 39/10 Deniz Ap. Elmadağ - Istanbul 
Tel: 0212 296 02 88 
Fax: 0212 232 56 49 


www.kaplanmedya.comir 


Yayın Türü Ulusal Süreli Yayın 
Baskı Tarihi ŞUBAT 2018 


Baskı ve Cilt: Radika Matbaa Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
100. Yıl Mah. Mas-Sit 1.Cadde No:99 Bağcılar / İstanbul 
0212 / 62907 47 


4 turkiyedevedunyadagolf.com.tr ŞUBAT 2018 


. Geçtiğimiz ay uluslararası arena için oldukça önemli , turnuvaları geride bıraktık. Şampiyonlar Turnuvası, Abu Dhabi HSBC Golf Şampiyonası ve Avrupalı ve Asyalı golfçüleri karşı karşıya getiren Avrasya Kupası... Tüm detayları dış haberler editörümüz İbrahim Koçyiğit derledi. 


Juniar serimiz devam ediyor. Bu ay ki konuğumuz Berk Özyiğit. Kendisi bize golfe başlamanın pek yaşı olmadığını gösterdi. Röportajını mutlaka okumalısınız! 


begumcelik.com 


Ataşehir Golf Kulübü! 

İstanbul yeni bir golf sahasına kavuştu. Ataşehir Golf Kulübü! Selahattin Özdoğan'ın işletmesini yürüttüğü saha 12 çukurluk bir saha. 
Üstelik Ataşehir'in merkezinde. 


Mahmut Var Anma Turnuvası, Klassis Yeni Yıl Turnuvası, İGK Yeni Yıl Chipping&Putting Müsabakası geçtiğimiz ay düzenlenen turnuvalar arasında. 


Amatörler ve Profesyonerler aynı sahada! 

Artık Türkiye Golf Federasyonu'nun takviminde yer alan TGF Golf Turu'na profesyonel oyuncularda katılabiliyor. Bu değişiklikle ne olacak? Kararla ilgili tüm detayları TGF Golf Direktörü Özgür Hacıbektaşoğlu sizler için anlattı. 


Bu ay Montgomerie Golf Sahası Head Greenkeeper'ı Fatih Sönüs ile biraraya geldik. 
Greenkeeper'lik eğitimi ve Türkiye'deki şartları konuştuk. 


Kış ortasında bir yaz rüyası Phuket ve Golf 

Gezi yazarımız Çiğdem Eryanık'ın yolu geçtiğimiz ay Phuket'e düştü! Phuket'te gezilip görülmesi gereken yerler, golf sahaları ve özellikleri... Hepsi ve daha fazlası ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor. 


Bu ay sevginin ayı. Biz de bu sebeple sahalardan mütevazi kişilikleri, güler yüzleri ile birbirine çok yakışan; hepimizin çok sevdiği, örnek aldığı, saydığı çiftlerden Kutal Çifti ile bir araya geldik. Kutal çifti bu yıl evliliklerinde 30. yıllarını kutlamaya hazırlanıyorlar. 
Sevgileri hep böyle kalsın, birbirlerine hep böyle aşkla baksınlar dilerim. 


Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Sevgililer gününüz kutlu olsun! 

Apple Store veya Google Play üzerinden “td golf” olarak arattığınızda uygulamamıza ulaşabilir, ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Interaktif bir içerik için uygulamamızı mutlaka indirin. 

Bol keyifli oyunlar dilerim, 


Sevgi ve Saygılarımla, 


Begüm ÇELİK 


G AppStore 


> Google Play 


Türkiye'de ve Dünyada Golf Dergisi'nde yayınlanan yazı, fotoğraflar ve ilanlar sahiplerinin sorumluluğundadır. İzin alınmadan tam ve özet alıntı yapılıp kullanılamaz. 


GHOĞOLATE 


CHOCOLATE 


Sıvedlin yeur game 


Www.bindehocolate.com 


Ni Müşteri Hirmeileri 
aa 7244 4441 444 


RUĞ 
VAÜ 


ruckmaul.it 


s Göktürk Golf Store - TIf: 0212 32263 13 # Flyinn AVM -TIf: 0212 663 03 66 

s Belek National Golf Club - TIf : 0242 725 46 20 » Mall of istanbul - TIf: 0212 801 07 90 

s Marmaris Mare Boutigue - TIf: 0252 413 25 42 « Antalya Deepo AVM -TIF:0242 340 23 28 

s Bodrum D-Marin - TİF: 0252 382 7137 s Antalya Regnum Carya Golf - TIf : 0242 725 63 20 

s Çeşme Marina - TİF: 0232 7122504 “ Turgut Reis D-Marin - TIf: 0252 382 7137 

s Bodrum Golf Club - TIf: 0252 313 46 53 s Kemer Country - Golf Proshop - TİF: 0212 239 70 10 


SOUTH ARRICA - BUDVA - SOFA - PODGORICA - AUSTRIA - GERMANY - KUWAIT - MAURİTİUS - PRAG - MOSCOW CAIRO - SANTO DOMINGO - DOHA - JEDDAH - BEIRUT - ABU DHABI - DUBAI - ROMA - VENEZİA - MILANO - UDINE - ROVIGO 


İçindekiler 


10 Sevgililer Günü Özel ij ğa 
Moda editörümüz Aydan  Sıvacı'nın Sevgililer Günü'ne özel hediye önerilerine 


göz atmayı unutmayın. 


16 Dünyadan Haberler 

Avrupa ve PGA Turu'nun önemli turnuvalarını dünyadan haberler editörümüz İbrahim Koçyiğit kaleme aldı. 


18 “Milli Takım Kadrosuna Katılıp, 
Ülkemi Temsil Etmek İstiyorum” Henüz dört yaşındayken televizyonda gördüğü golfü sevmiş ve oynamaya karar vermiş bir isim Berk Özyiğit. Kemer Country Golf o Kulübü'nde Oo gerçekleştirdiğimiz röportajın tamamı ilerleyen sayfalarda. 


20 Üçüncü Göz 
Nurten Öztürk ile hayata bir de bu gözle bakın. 


22 

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir araya geldiğimiz Kutal Çifti ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. 


30 Mahmud Var Anma Turnuvası 
Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Robinson Club ve TUI Hotels & Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var adına Robinson Nobilis Golf Sahası'nda anma turnuvası düzenlendi. 


Ataşehir Golf Sahası İstanbul'un üçüncü, Anadolu yakasının ise tek golf sahası olma özelliği taşıyor. Biz de Ataşehir Golf Kulübü İşletmecisi Selahattin Özdoğan ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 


Klassis Golf Kulübü, Yeni Yıla Merhaba Turnuvası ile üyeleri ile bir araya geldi. 


42 “Sahadaki Oyuncu Kalitesi Daha 
Da Artacak” 

TGF Golf Turuna artık profesyonel oyuncularda katılabiliyor. Bu kararla ilgili detayları TGF Golf Direktörü Özgür Hacıbektaşoğlu'ndan dinledik. 


elahattin Özdoğan 
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46 İGK Yeni Yıl Chipping & Putting Müsabakası 

İstanbul Golf Kulübü'nün geleneksel turnuvalarından Yeni Yıl Chipping & Putting Müsabakası Nakkaştepe Tesisleri'nde düzenledi. 


48 “İyi Bir Greenkeeper'lık İçin Öğrenmeye Açık ve İyi Bir 
Gözlemci Olmak Gerekiyor” 

İyi bir greenkeeper nasıl olunur, sahaların bakım aşamaları gibi merak ettiğimiz soruları Montgomerie Golf Sahası'nın Greenkeeper'ı Fatin Sönüs'e sorduk. 


52 7'den 70'e Mini Golf 
Özkan Türkan'ın “Mini Golf Olimpiyat Yolunda” başlıklı yazısı bu sayfada. 


54 “İlk Hedefimiz, Çocuklara Ve Ailelerine Golfü 
Sevdirmek” 

Eskişehir'de bir okulda golf için özel bir sınıf kuran ve çocuklara burada eğitimler veren eğitmen Hakan Öz ile gerçekleştirdiğimiz röportaj bu sayfada. 


56 Kış Ortasında Bir Yaz Rüyası: Phuket 
Gezi ve Seyahat Yazarı Çiğdem Eryanık Phuket Adası'na yapmış olduğu seyahati bizler için kaleme aldı. 


64 TGF'den Haberler 
Türkiye Golf Federasyonu'ndan haberler ilerleyen sayfalarda. 


BİR TIKLA 
YANINIZDAYIZ! 
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Geçmişi Roma İmparatorluğu'na dayanan Sevgililer Günü, dünya çapında birçok ülkede heyecanla kutlanıyor. Bu anlamlı günde hediye almanın ve hatırlanmanın mutluluğunun büyük olduğunu biliyoruz. Henüz hediye almadıysanız seçtiğimiz ürünlere göz atın. 
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Dunhill Links Harvey Nichols di Beyaz deri 

eldiven her 

kıyafete uyum ö Cara sağlayacak. 


Spor ve şık detayları 
© birleştiren güneş 
Canada Goose gözlüğü onun hoşuna gidecek. 


F # Jaeger 
LeCoultre 
Sade ve klasik bu saat onun gönlünü çelecek. 
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© Bohcha 
Kürk görünümü bu sezon aksesuar modasını da etkiliyor. Mühle Bohcha markasının clutch Balli ve 


A, ,, Çantası sevimli bir alternatif. trendleri takip 


eden erkekler 
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La i Brandroom a Yeni bir çift sneakers 


her kadını mutlu eder. 
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Tüm dünyada 150'den 


fazla noktaya uçuyoruz 


Gökyüzünün en genç fılolarından birinde, ödüllü hizmet ve 


misalfırperverlikle ağırlanacağınız bir yolculuk sizi bekliyor. Râhal , koltuklar, leziz bir mutfak ve uçak içi eğlence sisteminde 2000'den O ATA Rİ fazla seçenekle, eşsiz bir uçuş deneyimi yaşamaya ne dersiniz? ARYA 5 yi  — 


gatarairways.com/tr GOLNG PLACES TOGETHER 


GDİİ Trend 


Hublot'tan İlk Mekanik Golf Saati 


Hublot, pencere şeklinde göstergelere sahip dünyanın ilk mekanik golf saatini sunar. 
Dünyanın bir numarası, dahiyane yeni Big Bang Unico Golf'ü tanıtmak için Hublot ile bir araya geldi. İsviçreli saat üreticisi, en üst düzeyde hassasiyet gerektiren spor dalı golfe adanmış bir saatin promosyonu için dünyanın bir numaralı golf oyuncusu Dustin Johnson ile güçlerini birleştirdi. MHUB1580 mekanizma, golfçülerin güzergahları üzerinde ilerlerken skorlarını kolaylıkla hesaplamalarına imkan sağlıyor. Gerçek bir spor performansı sunan Hublot'nun bu mekanik golf saati, pencere şeklinde göstergelere sahip ve son derece 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hafif. Big Bang Unico Golf'un kasası, Hublot için özel bir yere sahip olan Texalium'dan yapıldı. Texalium* fiberglas ile alüminyum alaşımı inovatif bir materyal ve bu eşsiz kompozit materyal saatin hafifliğini sağlıyor. 


Saat sadece 98 gram ağırlığında! 

Big Bang Unico Golf Bir Kronograf Görünümüne Sahip 

Mekanizmasında, sayaç mekanizmasının sağlam ve güvenilir olmasını sağlayan, 
sıfırlama parçası kamları bulunuyor. Saat 2 
konumunda yer alan golf sopası biçimindeki buton, yapılan vuruşların sayısını göstermeye yarayan mekanizmayı aktive ediyor ve delik başına vuruşları sayıyor. Saat 4 konumunda yer alan buton ise, saatin sahibinin bir sonraki deliğe geçerken vuruş sayacını sıfırlamasına yarıyor. Saat 6 konumundaki sayaç, yapılmış olan toplam vuruş sayısını gösterirken eşzamanlı olarak güncelleniyor. 
Saat 8 konumunda yer alan buton, golf topu tutacağı biçiminde. Bu buton, mekanizmayı sıfırlıyor ve turun sonunda Sayaçları sıfır konumuna getiriyor. Tur sırasında, bu buton 
459 döndürülerek kilitlenebiliyor ve böylece 
yanlışlıkla Oaktive edilmesi engelleniyor. 
Tamamıyla iskelet yapıya sahip olan MHUB1580 mekanizma, saatin çalışmasını mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. 
Saat, One Click sistemiyle donatılmış değiştirilebilir bilek bantlarıyla sunuluyor. Bu bantlardan biri, golf eldiveni tasarımına sahip, kauçuk üzerine dikilmiş beyaz deriden yapıldı. 


LİğpE a 
İTE 


SETH A 
TEL 


Diğerinde ise saatin mükemmel bir şekilde bileğe oturmasını sağlayan Velcro tutturucu ve teknik kumaş kullanıldı. 


Nuxellence 
Men Çok 
Amaçlı 
Bakım Kremi 


Anti-aging özelliğine sahip çok amaçlı bakım kremi Nuxellence Men, her yaş grubuna ve tüm cilt tiplerine hitap ediyor. Cildi pürüzsüzleştirip sıkılaştırıyor, böylece mat görünüm yerini tazelenmiş ve canlı bir cilde bırakıyor. Çevresel etkenlerin hücrelerin enerji üretim merkezi olan mitokondri DNA'sında yol açtığı mutasyonları onarma özelliğine sahip Nuxellence Men'in içeriğinde çarkıfelek, sığırdili ve gelincik özleri bulunuyor. 


bohchabags.com 
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Gbİf Trend 


OPET, tarihimizin en önemli sayfalarının 
yazıldığı Gelibolu topraklarında 12 
yıldır sürdürdüğü Tarihe Saygı Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 
Çanakkale Savaşı tarihinde önemli bir yeri olan ve Gelibolu Yarımadası'nın en 


büyük iki hastane şehitliğinden biri olan 
Akbaş Şehitliği, savaşın sonlandığı 9 
Ocak tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla resmi törenle hizmete açıldı. 

Gelibolu Yarımadası'nda daha önce 8 


köyü, Eceabat ilçesini ve 57. Alay Şehitliği'ni rehabilite etmekten onur duyduklarını ve Eceabat'ta yaptıkları Tarihe Saygı Parkı'nı 
3 kez yenileyerek her yıl 3 milyon civarında 
ziyaretçinin bilgilendirildiğini söyleyen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, şöyle konuştu: “Bu topraklar için hayatını feda eden başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. 
Biz bu topraklarda doğduk, bu toprakların türküleri ile büyüdük ve bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimize (borcumuzu ödemek üzere 2006 yılında Tarihe Saygı Projemizi başlattık. (Yarımadanın girişinde bulunan ve ilk ziyaret noktası olan Akbaş Şehitliği'ni düzenleyerek hak ettiği görünüme kavuşması; ülkemize ve bizim için canını veren şehitlerimize gönül borcumuzdur. Ekibimizin özveriyle çalıştığı bu proje ile 1990'larda yapılan ve şehit asker sayısına göre küçük kalan sembolik şehitliğimizi, bölgeye gelen ziyaretçilerin (o rahatlıkla (o dolaşabilmesine imkan verecek bir hale getirdik. Buradaki önemli bazı bilgi hatalarını düzelttik. Akbaş Şehitliği'ni, şehitlerimize yakışır bir görüntüye kavuşturduk bu da bize gurur veren bir proje oldu. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun...” 
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Şampiyonların Şampiyont 
Dustin Johnson | 


Hazırlayan: İbrahim Koçyiğit 


PGA Tour'da sezonun hareketlenmeye başladığına işaret eden ve sadece 2017'de turnuva kazanabilmiş isimlerin mücadele edebildiği Şampiyonlar Turnuvası'nı dünya 1 numarası Dustin Johnson kazandı. 


2018'in gelmesiyle birlikte PGA Tour'da da rekabet yükseliyor. Kasım ve Aralık aylarında dinlenen ya da başka turlara öncelik veren yıldız golfçüler, Ocak ayında yeniden PGA Tour'a odaklandılar. Böylece, art arda dört turnuvada yeni şampiyonlar gördükten sonra, daha tanıdık isimlerin kupa kaldırdığı bir ayı geride bıraktık. 


Hawaii'de düzenlenen ve sadece bir önceki takvim yılında turnuva kazanmış 34 ismin katılabildiği Tournament of Champions ya da Şampiyonlar Turnuvası, her sene olduğu gibi yine yılın yıldız isimleri buluşturan ilk 


turnuvası olarak dikkatleri üzerine çekti. 


Halen dünya sıralamasının zirvesinde yer alan 
35 yaşındaki ABD'li yıldız, Hawaii'de rüzgârın 
damga vurduğu ve herkesin zorlandığı ilk turu 
69 vuruşta tamamladı. Günün en iyi derecesi 
ise 67 vuruşla Marc Leishman'dan gelmişti. 
Her geçen gün daha da iyi bir performans sergileyen Dustin Johnson, sonraki turları sırasıyla 68, 66 ve 65 vuruşla tamamladı ve toplamda 268 vuruşla çok rahat bir zafere uzandı. Johnson ayrıca son turda 4 parlık 
12. çukurda 390 metre mesafeden yaptığı 
tee-shot'ta ace'i ve albatrosu sadece 10 
santimetreyle kaçırarak turnuvanın en çok konuşulan vuruşuna da imza attı. 


Amatörken dünya sıralamasının zirvesine yükselen, geçen yıl profesyonel olduktan birkaç ay sonra ilk PGA Tour zaferini Farmers Insurance Open'da elde eden genç İspanyol 


Jon Rahm ise Dustin Johnson'dan sekiz vuruş fark yemesine rağmen turnuvayı ikinci sırada tamamlamayı bildi. 


Kaliforniya Rahm'ı 2 numaraya taşıdı Hawaii'de ikinci sırada kalan Jon Rahm, bir yıldır aradığı ikinci PGA Tour turnuva zaferine Kaliforniya'da ulaştı. o Celebrity (Pro-Am özelliği de taşıyan CreerBuilder Challenge'ta perşembe gününü tek bir bogey bile yapmadan 
62 vuruşta bitiren Rahm, sonraki üç gün 
daha düşük performanslar sergilemekten kurtulamadı. Sırasıyla 67, 70 ve 67 vuruşluk üç 
tur oynayan 23 yaşındaki İspanyol sporcu, 72 
çukuru ABD'li rakibi Andrew Landry gibi 266 
vuruşta tamamladı ve şampiyonu belirlemek için play-off oynandı. 


Her iki oyuncu da ilk üç play-off çukurunu parla geçti. Dördüncü çukurda Rahm play- off turunun tek birdie'sini yaptı. Landry buna karşılık parla yetinince şampiyonluk Jon Rahm'a gitti. Şampiyonlar Turnuvası'ndaki ikinciliği sonrası dünya sıralamasının üçüncü basamağına yükselen Rahm, Kaliforniya'daki bu zaferinin ardındansa Dustin Johnson'ın hemen ardına, dünya sıralamasının ikinci basamağına yerleşti. 


Ocak ayının bir diğer buluşması olan Sony Open'ı ise sezona çok iyi başlayan Patton Kizzire kazandı. Kasım ayında Meksika'da OHL Classic'te PGA Tour kariyerinin ilk turnuva zaferine uzanan 31 yaşındaki ABD'li golfçü, Hawaii'deki Sony Open'ı kazanabilmek için James Hahn ile tam altı play-off çukuru oynamak durumunda kaldi. İkili arasındaki bu düello, 2012'de Bryce Molder'ın sekizinci play- off çukuruyla kazandığı Frys.com Open'dan bu yana PGA Tour'daki en uzun play-off çekişmesi olarak da kayıtlara geçti. 


: 1980'li yıllarda European Tour'da mücadele eden ve Dubai Desert Classic'te turnuva direktörlüğü yaparak turun Avrupa dışına yayılmasına katkı sağlayan eski profesyonel golfçü Bob Wilkinson, kansere yenik düşerek 75 yaşında hayatını kaybetti. 

*PGA Tour, 2017 yılında oynanan turnuvalar sırasında düzenlenen yardım faaliyetlerinde toplam 180 milyon dolar toplandığını açıkladı. Böylece turun kuruluşundan bu yana toplanan 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meblağ 2,65 milyar dolara yükselmiş oldu. Bu faaliyetlerin çoğu turnuvanın düzenlendiği şehirlerdeki hastane ve okul gibi kurumlara yönelik fon oluşturmayı amaçlıyor. 

*Sol el bileğindeki sakatlığı bir türlü tam olarak atlatamayan Amerika Açık Şampiyonu Brooks Koepka, ağrılarının artması üzerine golfe 10 hafta ara vereceğini açıkladı. 

* Kaburga sakatlığını atlatan Rory Mcilroy, bir buçuk yıl önceki Çin'de geçirdiği 


viral enfeksiyondan bu yana kalp ritmi düzensizliğiyle boğuştuğunu açıkladı. 
Kuzey İrlandalı golfçü, sorunun şu an için kontrol altında olduğunu ekledi. 

* Hawaii'de oynanan Sony Open sırasında adaya doğru bir füze fırlatıldığı alarmı tüm katılımcıları paniğe sevk etti. Alarm verilmesinin ardından birçok oyuncu ve misafir otellerinin bodrum katlarına 
sığındı. Alarmın hatalı olduğu ancak 38 
dakika sonra açıklanabildi. 


a 


i 
BN Tommy Fleetwood 


European Tour'un son şampiyonu Tommy 

Fleetwood, yeni sezona Abu Dhabi HSBC Golf Championship'i art arda ikinci kez kazanarak girdi. 


PGA Tour'da olduğu gibi European Tour'da 


Ocak ayıyla birlikte yıldız golfçülerin büyük bölümü tatilden döndü ve turda rekabetin seviyesi artmaya başladı. İklim nedeniyle şimdilik Avrupa kıtasına gelemeyen turda Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen iki popüler turnuvadan ilki olan Abu Dhabi HSBC Golf Championship'i geçen yıl olduğu gibi Tommy Fleetwood kazandı. 


Geçen sezon European Tour'da Abu Dhabi haricinde Fransa Açık'ta da zafere uzanan ve sezonun geri kalanındaki istikrarlı performansı sayesinde başka bir turnuva kazanmasına gerek kalmadan Race to Dubai şampiyonu olan Fleetwood, bu sene Abu Dhabi'de ilk turu 66 vuruşla tamamladı. Sonraki turlarda da 68, 67 ve 65 vuruşluk üç iyi 
performans gelince, Fleetwood toplamda 266 
vuruşla şampiyonluğa uzandı. 27 yaşındaki İngiliz yıldızı böylece 12 ay içinde üçüncü, toplamdaysa dördüncü kez European Tour'da turnuva kazanmış oldu. 


Dünyadan Gbif 


Yurttaşı Ross Fisher, Fleetwood'un iki vuruş gerisinde ikinci sırayı alırken, kaburgasındaki sakatlık yüzünden geçen sezonu Ekim ayında kapatmak durumunda kalan Rory Mcilroy, sahalara geri döndüğü turnuvayı ortak üçüncü olarak tamamlayarak moral buldu. 


Karısı Paisley'ye uğurlu geldi 

European Tour'un Aralık ve Ocak aylarında uğradığı Güney Afrika'da düzenlenen ikinci ve son turnuva Güney Afrika Açık'ı Chris Paisley kazandı. 31 yaşındaki İngiliz golfçü böylece, karısı Keri'nin kendisine ilk defa caddy'lik yaptığı turnuvada, European Tour kariyerindeki ilk zaferi tatmış oldu. 


Bogey yapmadığı son turu altı birdie ile kapatan ve toplamda da 267 vuruşla zafere uzanan Paisley'yi, Branden Grace üç vuruş geriden izledi. Grace bu ikincilikle, ulusal şampiyona özelliği de taşıyan turnuvayı en iyi dereceyle bitiren Güney Afrikalı golfçü olmakla teselli buldu. 


Avrasya Kupası Avrupa nın 


lc! 
m 


mezi 


ve Asyalı golfçüleri Ryder Cup formatıyla karşı karşıya getiren Avrasya Kupası'nın oüçüncüsü, Avrupa takımının zaferiyle sona erdi. Asya'nın ev sahipliğinde, Malezya'da oynanan turnuvada Thomas Bjorn kaptanlığındaki Avrupa'yı Fleetwood, Hatton, 


Avrupalı 


Fisher, Cabrera-Bello, Noren, Fitzpatrick, Wiesberger, Stenson, Dunne ve Pieters; Arjun Atwai kaptanlığındaki Asya'yı ise Green, 


Ti km b 


38. 


ri 


Chawrasia, Khongwatmai, Saksansin, Ikeda, Li, Aphibarnrat ve Lahiri temsil etti. 


Asya takımı dört top maçlarının oynandığı cuma gününü 3,5 - 2,5, dörtlü maçların oynandığı cumartesi gününü ise 6,5 — 5,5 önde kapattı. Ne var ki tekli eşleşmelerde Avrupalı golfçüler rakiplerine ezici bir üstünlük kurdu. 
İlk dokuz maçın sekizini kazanan Avrupa zaferi 


garantiledi ve toplamda da 12 tekler maçının sadece üçünü kaybederek 14-10'luk skorla şampiyonluğa uzandı. 


Avrupa takımı böylece 2016'dan sonra bir kez 

daha Avrasya Kupası'nı kaldıran taraf oldu. 
2014'teki ilk turnuva ise berabere bitmiş ve kupa taraflar arasında paylaştırılmıştı. 
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Gibi 


Hazırlayan: Cansu Akkoca 


Henüz dört yaşındayken televizyonda gördüğü golfü sevmiş ve oynamaya karar vermiş. Yaşı küçük olduğu için gittikleri birkaç hoca onu çalıştırmayı kabul etmemiş fakat Şenol (Bay) Hoca, ondaki yeteneği fark etmiş olacak ki 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Junior Röportaj 


Berk Özyiğit 


Berk'i çalıştırmayı kabul etmiş. 
“Eğer o kabul etmeseydi, şu an golf oynamıyor olabilirdim” diyor o genç Oyuncu. Şu anki hedefi ise, milli takım kadrosuna dahil olup, ülkemizi temsil etmek. 


Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Hisar Okulları 8. sınıf öğrencisiyim. Golfü dört yaşındayken televizyonda izlediğim spor programında gördüm ve oynamaya karar verdim. Yaşım çok küçük olduğu için Kemer Country Golf Kulübü'nden Şenol Hoca'ya danıştık ve kendisi benim yeteneğim olduğunu belirtip beni çalıştırmayı kabul etti. Küçük yaşta bana bu desteği vererek benim golfe başlamama ve buralara gelmeme vesile oldu. Eğer o kabul etmeseydi, şu an ya golf oynamıyor olurdum ya da çok geç başlamış olacaktım. Hala onunla beraber sıkı bir program ile çalışıyorum. 


Golf dışında ilgilendiğiniz bir spor dalı var mı? 
Golf dışında basketbol, tenis, sörf ve futbol ile ilgileniyorum. Futbol ile uzun süre ciddi bir şekilde ilgilenmeye devam ediyorum. 


Peki, golfte hangi aşamadasınız? 

Handikabım 11. Şu ana kadar birçok turnuvaya katıldım. Federasyonun turnuvalarından 2017 Yıldızlar ve Gençler A Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Kemer'in 2017 Kaptanlık Kupası'nda ikinci oldum. Önceki yıllarda İGK Kaptanlık Kupası'nda 
18 çukurda birinciliğim var, 9 çukurda Kemer'de en 
fazla turnuva oynayan oyuncu ve 9 çukurda Kemer Kulüp Şampiyonluğu ödüllerim var. Federasyonun İstanbul ve Türkiye turnuvalarında da birçok madalya kazandım. 


İleriye dönük hedefleriniz neler? 

Şu anki en büyük hedefim milli takıma katılıp, ülkemi temsil etmek. Federasyonun 30 Ocak- 4 Şubat arasındaki milli takım kampına katılacağım. Aynı zamanda kampa katılan en genç oyuncu benim. Bu sporu bir meslek olarak yapmayı düşünmüyorum ama bir meslek kadar ciddi bir şekilde devam etmek istiyorum. 


Nerelerde golf oynadınız? 

İstanbul'daki tüm sahalar, Antalya'da National, Gloria ve Carya Golf Sahası. Aynı zamanda İrlanda'da David Kearney'den ve Amerika'da profesyonel hocalardan ders alma şansım oldu. İrlanda'da da 16 yaş altı oyuncuların oynadığı bir turnuvada oynama şansım oldu. 


Golf oynamak size nasıl bir katkı sağladı? 

Golf oynamak her spor da olduğu gibi disiplinli ve planlı olmayı öğretti. Bunlardan daha önemlisi konsantre olmayı, tek başına karar almayı, uygulamayı ve stratejik düşünmeyi öğretti. 


Son olarak golfü tavsiye eder misiniz? 

Kesinlikle tavsiye ederim ama ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız bu spor için çok vakit ayırmak gerekiyor. 
Ara vermeden çalışmak lazım. En ufak bir arada performansınız düşebiliyor. 


Junior Röportaj G-bİf 


When he was four years old, he had seen golf on the TV; he had liked it and decided to play. Several teachers had not accepted to train him because he was very young, but Coach Şenol (Bay) should have recognized Berk's ability, so he agreed to train him. “If he did not accept to train me, I might not be playing golf now,” says the young player. His current goal is to participate in the national team and represent our country. 


Could you introduce yourself to us? 

lam in the 8th Grade of Hisar Schools. | saw golf in a sports program on the TV and decided to play when | was four. Since | was very young we consulted to Coach Şenol from Kemer Country Golf Club and he stated that | had a talent for golf and accepted to train me. By giving this supportto me ata very young age, he steered me into playing golf and helped me to come to these days. If he did not accept, | would not be playing golf now or | would have started very late. 


Is there any other sports branch you are interested in except for golf? 

I am interested in basketball, tennis, surfing and football except golf. | am seriously interested in football for a long time. 


So which stage you are in golf? 

Ilaman 11 handicap. | have joined many tournaments so far. In 2017 
Stars and Youth Championship Category A Turkey Championship from the Federation Tournaments, | was the first. | was the second in Kemer's 
2017 Captainship Cup. In previous years, | got the first place in İGK 
Captainship Cup in 18 holes, | have the award of 'player who played most 
9 holes tournaments in Kemer and | have Kemer Club Championship 
award in 9 holes. | won many medals in the Federation Istanbul and Turkey tournaments. 


What are your future goals? 

My biggest goal now is to participate in the national team and represent my country. | will attend the national team camp of the Federation between the dates of January 5Oth-January 4th. | am the youngest player to join the camp. | do not think of doing this sport as a profession, but | want to continue playing golf as seriously as a profession. 


In which courses did you play golf? 

In all the courses in Istanbul, National, Gloria and Cara Golf Courses in Antalya. | also had the chance to take lessons from David Kearney in Ireland and professional trainers in America. In Ireland, I had the opportunity to play in a tournament with players under 16 years of age. 


How did playing golf contribute to you? 

Playing golf taught me to be disciplined and planned like all other sports. More important than this it taught me to concentrate, to make decisions on my own and to think strategically. 


Finally, do you recommend golf? 

I would definitely recommend it, but if you want to do it seriously you need to spend alot of time for this sport. You need to exercise without any break. Your performance can decrease in the slightest break. 
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Mütevazi | kişilikleri o naif duruşları, güler yüzleri ile birbirine çok yakışan; hepimizin çok sevdiği, örnek aldığı, saydığı çiftlerden biri Kutal Çifti. Bu yıl evliliklerinde 30. 
yıllarını kutlamaya hazırlanıyorlar. 
Evliliği; arkadaşlıklarının, hayat arkadaşlığına dönüşmesi olarak tanımlıyorlar. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir araya geldiğimiz Kutal Çifti ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. 


Bu güzel birlikteliğiniz nasıl başladı? 
HK: 80'li yıllarda Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Ankara'da yaşadığım semtte eşimle tanıştım ve arkadaş olduk. 


Kaç yıllık evlisiniz? Evlilik kararını nasıl aldınız? 

HK: 1988 yılında evlendik. 19953 yılında da oğlumuz Cem dünyaya geldi. Bu sene 30. evlilik yılımızı kutlayacağız. Evlilik kararı kuvvetli ve sağlam giden arkadaşlığımızın sonucu gibiydi. 
Arkadaşlığımız hayat arkadaşlığına dönüştü bir anlamda. 


Herkesin örnek aldığı ve saydığı çiftlerden birisiniz. Sizce bu mutluluğun sırrı nedir? 

AK: Öncelikle bizleri böyle gören herkese çok teşekkür ederiz. Biz evlilik ilişkisinin öncelikle çevremizdeki veya içinde bulunduğumuz diğer ilişkilerden çok da farklı olmadığına inanıyoruz. Öyle ki ebeveyn ilişkilerinizde de arkadaş ilişkilerinizde de eşler arasındaki ilişkilerde de en önemli şeylerin samimiyet, şeffaflık, dürüstlük ve güven olduğuna inanıyoruz. Gerçekten içten ve samimi olarak yapılan her davranışın yapıcı ve olumlu bir etki yarattığına inanıyoruz. Evlilik de edebi eserler gibi oluyor kanımızca; giriş, gelişme ve sonuçtan oluşuyor. Elbette giriş bölümündeki duygularınız aynen kalmıyor onları geliştirmeniz ve beslemeniz gerekiyor. 
Bunları yaparken de hem kendinizi hem de eşinizin farklı yönlerini keşfediyorsunuz. Bir nevi değişmeden, değiştirmeden toleransla yaşamayı öğreniyorsunuz. Örneğin; bir kitaplıkta duran iki kitaptan biri çok ince diğeri çok kalın olursa zamanla kitaplardan bir diğerine yaslanmaya ve belki de diğerinin üzerine yığılmaya başlar. Evlilik bu iki kitabın kuvvetli sağlam ve eşit dengelerde yan yana durması gibi geliyor bize. Bizce mutluluk 


Valentine's Day Gis) 


küçük şeylerde saklıdır, bulunduğunuz ve yaşadığınız her durumu pozitif görebilmek sahip olduklarına şükretmek çok yüksek hırslara kapılmamak elindekileri kaybetmeden değerini bilmektir. 


Sevgililer Günü sizin için önemli midir? 
Bu günü kutlar mısınız? 

AK: Sevgililer Günü'nü özel olarak pek de kutladığımız söylenemez. Daha doğrusu içinden sevgi geçen ve sürekliliği olan şeylerin bir günle sınırlanıp tabulaştırılması çok da doğru gelmiyor bize. 


$ 


Günümüzde gençlerin evliliğe olan bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

HK: Günümüzde gençlerin evliliğe bakış açılarını değerlendirirken (oonların penceresinden bakmak daha doğru olur. 
Şu an içinde bulunduğumuz dünya çok hızlı değişen, gelişen, tüketen ve sosyal medyanın çok etkin olduğu bir dönem. Bizim gençliğimizde mahalle kavramı çok etkiliydi. 
Bu da arkadaş bağlarımızı kuvvetlendirirdi. 
Genelde evlerimize yakın aynı okullara gider, birbirimizi daha iyi tanırdık. Günümüzde 


gençler bu ortamları sosyal medya üzerinden yaratıyorlar. Bu da onların aslında birlikte gibi 


ŞUBAT 2018 25 


GDİT sevgililer Günü Özel 


görünmelerine karşın yan yana yaşanılacak duygulardaki derinlik hislerini çok da yaşayamamalarına neden oluyor. Hiçbir zaman bir kahvenin okokusundaki (daveti sadece o fotoğrafına (o bakarak hissedemezsiniz. Tabi ki bizler gibi ailelerin yetiştirdiği gençler sayesinde hala değerleri sağlam bir gençlik var olacaktır. Sadece onların o birbirleriyle (o karşılaşıp birbirlerini bulmaları belki biraz zaman o alacaktır. (o Kendilerine uygun eşleri bulduklarında asla aceleci olmadan sabırla bu ilişkinin biçimlenmesini beklemeliler. Belki bu süreci yönetmek de günümüz gençliği biraz zorlanıyor olabilir. 


Yeni çiftlere mutlu ve uzun ömürlü bir evlilik için neler tavsiye edersiniz? 

AK: Yeni çiftlere evlilik kararı alırken sabırlı, frekansları kendilerine uygun eş bulmalarını ve en önce mutlaka sağlam bir arkadaşlık duygusunu yaşamalarını geçerek, kararlarını olgunlaştırmalarını tavsiye ediyoruz. 


Golfün hayatınızda farklı bir yeri olduğunu biliyoruz. Golfün evliliğinize de olumlu katkısı olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Haluk — Aynur Kutal: Golf gerçekten çok özel bir spor, bu sporla tanıştığımız ve birlikte oynadığımız için çok mutluyuz. 
Golfün doğayla iç içe olması, grup halinde oynanmasına karşın kararlarınızda kendi başına olmanız, centilmenlik ve yüksek etik değerleri bizi fazlasıyla kendine çekiyor. En çok da tabi ki bu sporu 19. çukur denilen sohbetlerine evde de devam edebildiğimiz için mutluyuz. 


Okuyucularımıza bu özel gün için bir mesajınız var mı? 

Haluk — Aynur Kutal: Bu özel günün diğer günlere de taşınması gerektiğini sevgi, sağlıkla ve dostlarla geçen her günün mucize olduğuna ve bunun değerini çok iyi bilerek bol golf oyunlu, bol sohbetli, keyifli günler, yıllar diliyoruz. 
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Kutal couple, with their modest (o personalities, naive attitude, always smiling faces, is one of the couples that we all love, respect and take as an example. 
They are going to celebrate their 30th anniversary this year. They define marriage as friendship turning to life companionship. 
This year we made a special 


interview with Kutal couple with whom we specially came together for 14 February, Valentine's Day. 


How did this beautiful start? 

HK: | got accepted into the Department of Sociology of the Faculty of Language, History 


relationship 
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“Happiness is Hidden in Simple Things” 


and Geography of Ankara University in 19805. 
I met my wife in the neighborhood | lived in Ankara and we became friends. 


How long have you been married? How did you decide to get married? 

HK: We got married in 1988. Our son, Cem, came into the world in 1993. We will celebrate our 30th wedding anniversary this year. The decision of marriage seemed like the result of our strong and solid friendship. In a sense, our companionship turned to life companionship. 


You are one of the couples that everyone takes as an example and respect. What is the secret of your happiness? 

AK: First of all, we would like to thank everyone who saw us like this. We believe marriage is not much different from other relationships in our circle or from other 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»- Haluk - Aynur Kutal 


relationships we take part in. So much so that we believe the most important things in your relationship with your parents, friends and with spouses are sincerity, transparency, honesty and. We believe that every behavior that is done sincerely and heartily creates a constructive and positive effect. We think marriage is like literary work; it consists of introduction, body and conclusion. Of course, your feelings in the intro section do not stay the same, you need to develop and feed them. 
You are discovering the different aspects of both yourself and your spouse while doing these things. You sort of learn to tolerate life without changing or being changed. For example; if one of the two books standing in one library is too thick and the other is too thin, thick one will gradually lean over to the thinner book and maybe fall over the other by time. It seems to us that marriage is like 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Biliyoruz, sevdiğinizle kavuşmak gibisi yok. 

Bu sevgiden aldığımız ilhamla seyahatlerinizin her adımında, sizi evinizde hissettirecek karşılama 8 uğurlama hizmetlerimizle havalimanında sizlerleyiz. Birlikte yepyeni yolculuklara... 


İstanbul e Ankara e İzmir e Milas Bodrum e Leipzig e Tiflis e Batum Üsküp e Ohrid e Santiago e Enfidha e Monastır e Medine e Cidde e Muskat 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standing side by side, like these two books, to hold firm, strong and stay in egual balance. 
We believe happiness is hidden in simple things, happiness is; to be able to see every situation positive, to be thankful for what you have, not to be overambitious, knowing the value of the things you have before you lose them. 


Is Valentine's Day important for you? Do you celebrate this day? 

AK: We cannot say that we specialliy celebrate Valentine's Day. To be more precise, limiting the things through which love passes and which have continuity to a day do not feel right to us. 


How do you evaluate the view of young people towards marriage today? 

HK: Today when we evaluate young people's view towards marriage, it would be wiser to look from their point of view. Weareina period in which the world changes, develops, consumes very fast and social media is very active. The concept of neighborhood was very influentialin our youth. This used to strengthen our friendships. We used to go the same schools close to our houses and knew each other better. In our day, young people create these environments via Social media. This makes them feel like they are together, but in fact they cannot live deep feelings which can 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only be experienced when you are together, side by side. You can never feel the invitation in the smell of a cup of coffee just by looking at its photo. Of course, thanks to the young people whom have been raised by families like us, there will still be a youth generation who has values. Only it will take some time for them to meet each other and find each other. When they find suitable spouses for themselves, they should wait patientiy for o shaping their relationship. Maybe today's youth is having a little difficulty to manage this process. 


What do you recommend newly wed couples for 


a happy and long lasting marriage? 

AK: We recommend new couples to be 


patient and look for a spouse whose character matches with theirs when they decide to marry, and first of all, to live a solid friendship feeling and mature their decision. 


We know that golf has a different place in your life. Can we say that golf hasa positive contribution to your marriage? 

Haluk - Aynur Kutal: Golf is really a very special sport, we are very happy that we have met this sport and we played it together. 
Being nested within nature, despite being played in groups being on your own in your decisions and fairplay and high ethical values exceedingiy attract us. And mostly we are glad to be able to continue the conversation of this sport that is called 19. hole at home. 


Do you have a message for our readers for this special day? 

Haluk - Aynur Kutal: We like to mention that this special day should be moved to other days as well and wish them to remember that days passing with love, health and friends are miraculous, and wish them enjoyable, cheerful days and years with have plenty of golf games, plenty of conversations. 
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GJİf Turnuva 


Mahmud 
Var Anma 
Turnuvası 


Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Robinson Club ve TUl Hotels & Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var adına Robinson Nobilis Golf Sahası'nda anma turnuvası düzenlendi. 100'e yakın oyuncunun katıldığı turnuva bir gün sürdü. Turnuvanın sonunda gross kazananı Fabian Becker oldu. 
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Fabian Backer 
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Kaplan Uğur Akkor 


Mahmud Var 
Commemoration 
Tournament 


In commemoration of Mahmud Var, Director of Common Management of Robinson Club and TU! Hotels & Resorts Turkey, who lost his life as a result of a heart attack last year, a commemoration tournament was held at Robinson Nobilis Golf Course. Nearly 100 players participated in the one day tournament. At the end of the tournament, Fabian Becker became the gross winner. 


er Mahmud Var 
"dg : Commemoration 
Tournament 


CatA 
1. Yurdanur Akkaş  — 
2. Jay Hoon Main Lee 


3. Hans Heinsteinx 


CatB 


1. Osman Büyükküpçü — 
2. Eleonore Grove 


3. Hüseyin Usta 


Longest Drive: Jay Hoon Main Lee 


Recep Turan 


Tournament GJİf 


Ali Şahin, Fahir Telli 


ŞUBAT 2018 golfmagazineturkey.com 353 


Gif Turnuva 


54 turkiyedevedunyadagolf.com.ir ŞUBAT 2018 


Tournament GJDİf 


Turnuvaya ait daha fazla fotoğrafa ulaşmak : pp Store 


için hemen mobil uygulamamızı indirin: Ga 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Anadolu * 
Yakası'nın ilk 
Golf Sahası: 


: Begüm Çelik 


Ataşehir Golf Sahası 
İstanbul'un oOüçüncü, Anadolu yakasının ise tek golf sahası olma özelliği taşıyor. 50 dönümlük arazi üzerinde bulunan 6 çukurlu şehir içi bir kulüp. Daha çok yeni olmasına rağmen sosyal sorumluluk o projelerine bile başlanmış. Haftada 2 gün çevre (o okullardan Oo öğrenciler gelip burada golf ile tanışıyor. 
Ataşehir Golf Kulübü İşletmecisi Selahattin Özdoğan, buradaki amaçlarımızdan biri gençlerin golf ile tanışması, sevmesi ve oynaması diyor. 


Öncelikle saha hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? 

Ataşehir Golf Kulübü, 50 dönümlük arazi üzerinde bulunan, 6 çukurlu şehir içi bir golf kulübü. Alt yapısı diğer golf sahaları ile aynı, 
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her yeri kumla kaplı. En uzun çukuru 192 
metre 4 par, dönüşü 120 metre 3 par. Yani iki kere dönülen, 12 çukurlu bir saha olarak ilan ettik burayı. En kısa çukurumuz 80 metre. 
2 tane ışıklandırılmış driving range ve iki de 
göleti var. Akşam belli bir saate kadar driving range'lerimizde pratik yapılabilir. Federasyon tarafından sahanın ölçümleri yapıldıktan sonra da federasyona bağlı bir saha haline gelecek. Kulüp binamız, pro shop ve soyunma odaları şu an inşaat halinde. Yakın zamanda onları bitirmeyi o planlıyoruz. Sonrasında trackman ve fitness center olacak. İskoçyalı iki tane greenkeeper'ımız var. Sahanın bakımı da onlara emanet. 


Aklınızda böyle bir fikir daha önce var mıydı? Şartlar nasıl oluştu? 

Aslında buranın geçmişi altı yıl önceye dayanıyor. Alanın üzerindeki gecekondular belediye tarafından yıkıldıktan sonra belirli alanı konut ve 110 dönümlük alanı da kent parkı projesi olarak planlanıyor. Biz de kent parkının bir parçası olarak 2016 ağustos 


| 


>. Selahattin Özdoğan 
Ataşehir Golf Kulübürişletmecisi 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ayında yatırımcı Murat Karaduman ile birlikte 
50 dönümlük bölümüne golf sahası projesine 
başladık. Şehir içinde ulaşılabilir, herkesin keyifle ve zevkle oynayabileceği bir city kulübü yaratmayı amaçlıyoruz. 


Saha kullanımı herkese açık mı olacak yoksa üyelik sistemi mi olacak? 

Şu an burası herkese açık. İki hocamız var; Deha Özer ve Okan Alıcı. Oyun ücretini yıllık ödeyip üye olmak isteyenler de tabi ki üye de olabilir. 


Sosyal sorumluluk projeleriniz de var sanırım? 

Elbette burası akademik bir saha. Devlet okullarından haftada 1-2 gün öğrenciler 
gelecek. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden 15 
öğrenci gelmeye başladı. Aynı sistemi Ataşehir ve etrafındaki okullarda da uygulayacağız. 
Amacımız, gençlerin golf ile tanışması, sevmesi ve oynaması. 


Ataşehir Golf Course has the feature of being the third golf course of Istanbul, and the only golf course of Anatolian side. A club for a 6-hole city located on a 50-acre land. Even though it is new, social responsibility projects have already 


Firstofall,canwegetabrief information about the course? 

Ataşehir Golf Club is a golf club for a 6-hole city on 50 acres of land. Its substructure is the same as other golf courses, all covered 
with sand. The longest hole is 192 meters 4 
par, turn 120 meters 5 par. So we declared it as a twelve-hole course that is turned twice. 
Our shortest hole is 8 meters. There are 2 
illuminated driving ranges and two ponds. 
Practice can be done in our driving ranges until a certain hour in the evenings. After the course measurements is done by the Federation it will become a course affiliated with federation. Our club building, proshop and changing rooms are under construction. We plan to finish them soon. After that trackman and fitness center will be constructed. We have two Scottish Greenkeepers. The care of the course is entrusted to them. 


Was there such an idea in your mind before? How did the conditions occur? 

In fact, the past of this place dated to six years ago. After the shanties thereon were demolished by the municipality, a certain part of it was planned as a residential area, while 


Golf Te ourse 


begun. Two days a week students from the surrounding schools come and meet with golf. Ataşehir Golf Club Manager, Selahattin Özdoğan says, “One of our aims here is to introduce golf to young people, make them love golf, and play it.” 


110 decares thereof were planned as a city 
park project. We have embarked on the golf course project with the investor, named Murat Karaduman, as of August 2016 asapartof the city park project over 50 decares thereof. 
We aim to create a city club being accessible at the center of the city, where everyone may play cheerfully and joyfully. 


Will the course be open to everyone's use or will it be a membership system? 
Right now here is open to everyone. We have two trainers; Deha Özer and Okan Alıcı. Of course, those who want to be a member by paying the game fee annually can also be a member. 


I guess you have social responsibility projects t00? 

Of course this is an academic course. 
Students will come from state schools 1-2 days a week. 15 students from Kadıköy Anatolian High School have started to come. 
We will apply the same system to Ataşehir and the surrounding schools. Our aim is that young people meet, love and play golf. 
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Gbİf Turnuva 


Klassis 
Yeni Yıla 


Merhaba 
Turnuvası 


Klassis Golf Kulübü, Yeni Yıla Merhaba Turnuvası ile üyeleri ile bir araya geldi. Marmara Golf Sahası'nda gerçekleşen organizasyonda kulübün üyeleri sahaya çıktı ve oyunun sonunda Sedat Devrim 42 puan ile birinci, Hazım Evrengil 39 puan ile ikinci ve Serdar Candar 38 puan ile üçüncü oldu. Turnuva günü aynı zamanda golfe başlamak isteyen aday üyelere de golf dersleri verilerek çeşitli müsabakalar düzenlendi. Bu müsabakaların sonunda ise Dostluk Turnuvası'nı Eray Kurt, Putting Turnuvası'nı ise Tuba Evrengil kazandı. 
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Sedat Devrim | “ a Hazım Evrengil “4 © Hakan Özyuvacı 


58 turkiyedevedunyadagolf.com.ir ŞUBAT 2018 


m. " 


Tournament Cash! 


Klassis 
Hello 
New Year 
Tournament 


Klassis Golf Club came together with its members in the Hello New Year Tournament. 
In the organization held in Marmara Golf Course the members of the club came out on the course and at the end of the game, Sedat Devrim became the first with 42 points, Hazım Evrengil the second with 39 points and Serdar Candar the third with 58 points. 
Meanwhile golf lessons were also given to candidate members who wanted to start golf and various competitions were organized on the tournament day. At the end of these competitions, Eray Kurt won the Friendship Tournament and Tuba Evrengil won the Putting Tournament. 


Hasan Karagöz 


Canan Sanalan 


a Talu Hakverdi Tevfik Gür 


Dilek Bora 
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Talu Hakverdi | 


Gürkan Yasubuğa 
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Özgür Hacıbektaşoğlu 
IGF Golf Direktörü 


“Sahadaki Oyuncu Kalitesi 


Daha Da 


Hazırlayan: Cansu Akkoca 


Evet, 2018 yılı itibariyle Türkiye Golf Federasyonu'nun takviminde yer alan TGF Golf Turu'na artık profesyonel oyuncularda katılabiliyor. Bu değişiklikle ne olacak? Ülkemizdeki o sporcular, dünya sıralamasında daha çok puan 


Daha önce federasyon turnuvalarına sadece amatör oyuncular katılıyordu. 
Fakat 2018 yılı itibariyle bu kural değişti ve profesyonel oyuncular da aynı ligde mücadele edecek. Peki bu karar nasıl alındı? 

Golf Turu'nda profesyonel oyuncularında oynayabilmesi zaten bir süredir planlarımızda 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Artacak” 


kazanacak ve dünya sıralamasında daha üst seviyelerde (o Türk sporcuların isimlerini görebileceğiz. 
Rekabet artacak, dolayısıyla başarı da artacak. Bu kararla ilgili detayları gelin TGF Golf Direktörü Özgür Hacıbektaşoğlu'ndan dinleyelim. 


olan bir konuydu. Ülkemizde profesyonel sporcular için rekabetçi bir seri müsabaka 
olmasını her daim gerekli görüyorduk. 2017 
sezonunu kapattıktan sonra konuyu ilk etapta Teknik Kurul'da görüştük ve detaylandırdık. 
Akabinde her kurul kararında olduğu gibi konu Yönetim Kurulu'na taşında. Yönetim Kurulu da konu hakkında olumlu görüş bildirince karar 


yürürlüğe girmiş oldu. 


Bu kararın amacı nedir? Lige artısı ne olacak? 

Bu kararın biden çok amacı var aslında. İlk olarak Türkiye Golf Turu'nu daha üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere bu 
müsabakada erkekler kategorisinde 18 
sporcu mücadele ediyor. Bunlardan ikisi bir önceki Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın gross birincisi ve ikincisi, diğer iki kişi Milli Takım Teknik Direktörü'nün seçeceği iki oyuncu ve geri kalanı ise handikap sıralamasından oynamaya hak kazanıyordu. Şimdi profesyonel 6 sporcu listeye girince otomatik olarak sahadaki oyuncu kalitesi yükselmiş olacak. Artık Golf Turu'nda oynayabilmek için gerçekten iyi sporcu olmak gerekiyor. Bu sayede müsabakada oynayan sporcular, dünya sıralamasında daha çok puan kazanacak ve dünya sıralamasında daha üst seviyelerde Türk sporcular olacak. Ayrıca müsabakada yarışan amatör sporcuların, profesyonellerden öğrenecekleri çok şeyler olduğuna inanıyorum. 
Rekabet ne kadar kuvvetliyse başarı da o kadar artacaktır. Yılda toplam 30 round sporcuların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bunun da ötesinde profesyonel olan sporcular ile ilgili olarak elimizde bir istatistiki data oluşmaya başlayacak. Biz de biliyorsunuz ülkemizde organize ettiğimiz Turkish Airlines Challenge müsabakası dolayısı ile Challenge Tour takviminde olan diğer müsabakalara sporcu gönderme şansına sahibiz. 
Profesyonel sporcular hakkında daha çok bilgiye sahip olduğumuzda, bu müsabakalara göndereceğimiz sporcuları belirlerken daha doğru kararlar verebileceğimize inanıyorum. 


Peki, profesyonel oyuncular bu zamana kadar neden oynayamıyordu? 

Ülkemizde profesyonele dönen sporcular genellikle hocalık yapıyorlar. Dolayısı ile çalıştıkları kulüplere karşı sorumlulukları var. 
Dolayısıyla bu arkadaşları bir araya getirmek çok kolay olmuyor. Bu sene ne değişti derseniz, takvimi bir sene öncesinden belirlenmiş, 3'er ayaktan oluşan 10 müsabaka var. Katılmaya hak kazanan tüm arkadaşların iş yerlerinden katılmalarında, iş yeri açısından sakınca olmadığını belirtilen bir belge getirmelerini talep ediyoruz. Bu şekilde programlarını daha yılın başında ayarlayabiliyorlar. Kendileri de herzaman turnuva oynayamamanın eksikliğini dile getiriyorlardı. Bu hem profesyonel hem de amatör sporcular açısından bir fırsat olmuş oldu. Önümüzdeki yıllarda talebin daha da artacağını ve profesyonel sporcuların da bu anlamda bu müsabaka serisinden keyif 


alacaklarını düşüyorum. 


Formattan bahsedebilir misiniz? 

Türkiye Golf Turu bir yıla yayılmış 10 farklı müsabakadan oluşuyor. Her ayak 3 round oynanıyor. Her ayak sonunda o ayağın bir sıralaması olmasıyla birlikte bir de genel klasman tablosu şekilleniyor. Genel klasmanda sıralamaya girebilmek için toplam oynanan 
18 çukurluk round'un en az 2/3'ünde yarışmış 
olmak gerekiyor. Örneğin; 3. Ayak sonunda toplam 9 round oynanmış oluyor. Bir sporcu sadece 2. Ayakta oynamış ise o müsabakanın sonuç listesinde adı listelendiği halde genel klasmanda sıralamada bulunamıyor. Genel klasmanda yer alabilmesi için 5 ayakta oynanan toplam 9 round'un en az 6'sında skor getirmiş olması gerekiyor. Bu sistem aynı zamanda genel sıralamadaki heyecanın yıl sonuna kadar sürmesini sağlıyor. Çünkü daha fazla oynayan oyuncu daha çok skor getirdiği için yüksek olan skorları sayılmıyor ve sıralamada aniden yükselişler yaşanabiliyor. 
Bir örnekle anlatacak olursam; bir sporcu ilk ayakta 72, 67 ve 85 oynamış olsun. Skorların 2/5'ü sayıldığı için 85 genel klasmanda sıralamaya etki etmiyor Ama sadece iki 


round oynamış olan sporcu 72, 85 oynamış ise sadece bu skorların her ikisi de sistemde kaydedilmiş oluyor. Dolayısı ile iki oyuncu arasında ciddi bir skor farkı oluşuyor. Ancak bu oyuncu ikinci ayakta 3 round oynadığında en toplamda 5 skoru olacağından ve genel klasman için 4 skor sayılacağından -67, 72, 
75 oynarsa bir önceki turdaki 85 olan skoru 
listeden çıkacak ve değerlendirme 72, 68, 72, 
75 olan skorların toplamı ile değerlendirilecek 
ve yeniden rekabetçi bir pozisyona geçebiliyor. 


2018 yılında turnuvalar için alınan yeni 
kararlar var mı? 

Turnuvalar için yeni alınmış karar yok ancak takvime eklenen yeni turnuvalar var. Bunlardan birisi Kulüpler Şampiyonası. 
Bu müsabaka bireysel değil takım halinde oynanacak ve European Club Cup Trophy ile aynı formatta oynanacak. Bunun sebebi bu müsabakayı kazanan kulüp, 2018 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkına sahip olacak. Bu müsabakada her takım üç sporcudan oluşuyor ve her round sonunda en iyi iki sporcunun skoru toplanıp, sıralama ona göre yapılıyor. Üçüncü sporcunun skoru eşitlik durumunda belirleyici oluyor. Bu 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müsabakanın da çok çekişmeli geçeceğini çok keyifli olacağına inanıyorum. 


Eklemek istedikleriniz? 

Türkiye Golf Federasyonu olarak ülkemizde golfün seviyesini arttırmak en öncelikli amaçlarımızdan birisi. Bu anlamda gerek organize ettiğimiz müsabaka sayısı gerekse şartlarda geliştirmeler yaparak bu amaca doğru ilerliyoruz. Muhakkak daha çok iyileştirme yapacağımız alanlar var. Zaman içerisinde daha rekabetçi, sportif anlamda daha başarılı bir nesil yetiştirme anlamında elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de uluslararası müsabakaları aynı başarı ile organize etmeye devam edeceğiz. Bu müsabakalar ülke sporcularının vizyonunun gelişmesinde fayda sağladığı gibi aynı zamanda ülkemizin tanıtımında da büyük rol oynuyor. TGF kadar genç bir federasyonun bu anlamdaki başarıları tüm dünya federasyonlarının ve uluslararası kuruluşlar tarafından takdir ile karşılanıyor. 
Devamlı iyileştirmeler yaparak ülke sporunda gelişim sağlamayı amaçlıyoruz. 


“The Ouality of The Player on the Field Will 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Özgür Hacıbektaşoğlu 
IGF Golf Director 


Even More increase” 


Yes, as of 2018, professional players can also participate in the TGF Golf Tour which is included in Turkey Golf Federation calendar. 
What will happen with this change? Athletes in our country will gain more points in the world ranking and we will see names of Turkish players on higher levels. 
Competition will increase, thus the success will increase. Let's hear the details of this decision from TGF Golf Director Özgür Hacıbektaşoğlu. 


Previously, only amateur players could participate in federation tournaments. 
However, as of 2018, the rules has changed and professional players, too, can compete in the same league. Well, how was this decision taken? 

Professional players to be able to play in Golf Tour was already in our plans for a 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while. We thought that a competitive series of competition for the professional athletes in our country it was always necessary. After 
2017 season was ended, first we discussed 
about and detailed this issue with Technical Committee. Later, we discussed the issue in Board of Members, as in every board decision. 
Upon the positive opinion of the Board of Members on the issue, the decision went into operation. 


What is the objective of this decision? 
How will it contribute to the league? 

I fact, this decision have several objectives. 
First, we aim the carry the Turkey Golf Tour to a higher level. As you know, 18 athletes compete in male category in this competition. Two of these are the gross winner and runner up of Turkey Stars Championship, the other two people are selected by National Team Technical Director and the rest gain the right to compete from the handicapped ranking. Now, with 6 professional athletes entering the list, the guality of the players on the field will increase. From now on, you have to be really a good player to be able to play in the Golf Tour. 

By this way, athletes participating in 

the competition will gain more points 

in the world ranking and Turkish players will be on higher levels in the 

world ranking. Also, I believe that the amateur athletes in the competition 

have so many things to learn from 

the professionals. The stronger the competition is, the success will increase more. 
A total of 30 rounds annually will make a big contribution to athletes” development. Other than this, we will start to have a statistical data about professional athletes. As you know, due to Turkish Airlines Challenge competition we organize in our country, we have the chance to send athletes to other competitions on the Challenge Tour calendar. | believe that when we have sufficient data about professional athletes, we will be able to make more precise decisions when determining the athletes. 


Well, why weren't the professional athletes playing until now? 

In general, professional athletes in our country are teaching. Because of this, they have responsibility against the clubs. So, it is not very easy to gather these fellows. If you 
ask me what is changedi this year, there are 10 
competitions which consist of 3 parts with predetermined calendar. We reguest a document from their offices from all people who gained 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the right to participate indicating that there is no problem for them to participate in term of their office. By this way, they can arrange their programs at the beginning of the year. 
They used to mention the absence of not playing a tournament. This is an opportunity for both professional and amateur athletes. | think, in the following years, the demand will increase even more and professional athletes, too, will enjoy this series of competitions in this context. 


Can you tell us about the format? 

Turkey Golf Tour consists of 10 different competitions spread through one year. Each part consists of 3 rounds. At the end of each part, ranking of this part is generated, as 


well as the general classification table. To be rankedin the general classification, competing in at least 2/3 of the total 18 pit rounds is reguired. For example; After the Srd part, a total of 9 rounds have been played. If the athlete competed only in the 2nd part, athlete cannot be ranked in the general classification although athlete is listed in the results list. To be ableto partake in the general classification, 
the athlete must score in at least 6 of the 9 
rounds played in 35 parts. At the same time, this system ensures the continuation of the excitement in the general classification until the end of year. Because more players scores more points, high scores do not count and there can be sudden increases in the ranking. 
If | explain with an example; an athlete played 72,67 and85in the first part. Since 2/3 of the scores are counted, 85 does not impact the general classification However, if the player who played only two rounds played only 72, 85, both of these scores are recorded in the system. Thus, a huge score difference 


is generated between two players. However; when this player played 3 rounds in the second 
part, the player will have a total score of 5 
and a score of 4 will be counted for general cassification, if the athlete plays -67, 72, 75, the score of 85 from the previous round will be removed from the list and the evaluation will be made with the total of scores, 72, 68, 72,75 and the athlete can be in a competitive position. 


Are there any new decisions for the 

tournaments in 2018? 

There are no new decisions taken for the 

new tournaments however there are new 

tournaments added to the calendar. One 

of these is Clubs Championships. This competitions will be played not individually but as a team and will have the same format as the European Club Cup Trophy. Thus, the winning club will gain the right 
to present our country in 2018 
European Clubs Championship. In this competition, every team consists of three athletes andat the end of every round the scores of the best two athletes are added and the ranking is generated according to this. The score of the third athlete is determinative in case of eguality. | believe that this competition, too, will be very competitive and enjoyable. 


Anything you wish to add? 

As Turkey Golf Federation, increasing the guality of golf in our country is one of our primary objectives. In this context, we are approaching to our objective both by the number of the competitions we organize and the improvements we make in the conditions. Certainly, there are more areas which we will improve. In time, we will continue to do whatever we can to raise a generation which is more successful in competitive and Sportive terms. As doing this, we will continue to organize international competitions with the same success. These competitions contribute to the improvement of national athletes” vision as well as have a big role in the publicity of our country. 
The achievements of a federation as young as TGF are appreciated by all federations of the world and international institutions. Our objective is to improve the national sport by making continuous improvements. 


e'nin tek At Sevgisi ve Binicilik Dergisi derginiz hep yanınızda! 


İnteraktif içerikler 


Zenginleştirilmiş konular 


GJİf Turnuva 


İGK Yeni Yıl 
Chipping 
& Putting 
Müsabakası 
2017 


İstanbul (oOGolf (Oo Kulübü'nün (geleneksel turnuvalarından Yeni Yıl Chipping & Putting Müsabakası Nakkaştepe Tesisleri'nde düzenledi. Müsabakanın sonunda; Senior kategorisinde Işık Bener kazanan isim oldu. 
Bayanlar kategorisinde Ayşen Erdoğan birinci, İlkin Durukan ikinci ve Merve Sarıgöl üçüncü; Erkekler kategorisinde ise, Cem Özdemir birinci, Tarkan Balat ikinci ve Suat Bayram üçüncü oldu. 


Cem Özdemir | 


Tarkan Bolat 
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Turnuvaya ait daha fazla fotoğrafa ulaşmak için hemen mobil uygulamamızı indirin: 


Tournament GJİf 


İGC 
New Year 
Chipping 
& Putting 

Competition 
2017 


New Year Chipping & Putting Competition, one of the traditional tournaments of Istanbul Golf Club, was held in Nakkaştepe Facilities. At the end of the competition; Işık Bener was the winner in the senior category. Ayşen Erdoğan became the first, İlkin Durukan the second and Merve Sarıgöl the third in the category of women; and Cem Özdemir was the first, Tarkan Balat the second and Suat Bayram the third in the category of men. 


G.JLİİ Röportaj 


Golf sektörünün en önemli kahramanları şüphesiz ki greenkeeper'lar. Fakat maalesef ülkemizde greenkeper'lik eğitimi veren bir kurum henüz yok. Durum böyle olunca Sevgili Fatih Sönüs'ün de dediği gibi iyi bir greenkeeper olabilmek için “öğrenmeye açık ve iyi bir gözlemci olmak” aranan 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Fatin Sönüs 


Montgomerie Maxx 
Royal Golf Resort Head 
Greenkeeper 


şartların başında geliyor. Belek bölgesinin en iddialı ve büyük golf tesislerinden biri olan Montgomerie Golf Sahası ise Fatih Sönüs'e emanet. İyi bir greenkeeper nasıl olunur, sahaların bakım aşamaları gibi merak ettiğimiz soruları kendisine sorduk. 


Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz, eğitiminizden bahsedebilir misiniz? 

19 Mart 1981 İzmir doğumluyum. İlk, orta ve 
lise öğrenimimi İzmir'de tamamladıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldum. 2010 yılında Antalya'ya taşındıktan sonra benim gibi kendisi de peyzaj mimarı olan eşimle tanışıp evlendik. 2 yaşında Nil adında bir kızımız var. 


Daha önce nerelerde çalıştınız, ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? 

İlk olarak, mezun olduktan hemen sonra bir lojistik firmasında müşteri temsilcisi olarak çalıştım. Vatani görevimi yerine getirdikten sonra Bodrum'da peyzaj projeleri yapan bir firmada proje tasarımcısı ve uygulama kontrolörlüğü yaptım. Golf sahası çim alan bakım ve yönetimi konusundaki 11 yılı aşkın çalışma hayatıma, 2006 yılında beni ilk kez golf sahası ile tanıştıran Vitapark Golf Resort Bodrum'da başladım. Çalışmaya başladığımda henüz inşaat aşamasında olan sahada önce proje müdürü, daha sonra iki farklı yabancı head greenkeeper için asistan greenkeeper olarak (o çalıştım. 2010 yılında asistan greenkeeper olarak çalışmaya başladığım 
Montgomerie Maxx Royal Golf Resort'ta, 2016 
yılından itibaren head greenkeeper olarak çalışmaya devam ediyorum. 


Herhangi bir golf kulübünde greenkeeper olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 
Ülkemizde greenkeeperliık eğitimi veren bir kurum ya da kuruluş henüz bulunmuyor. Bu yüzden çalışma konusu bu alana en yakın olan ziraat mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi meslek disiplinlerinde eğitim almış kişilerin asistanlık süreçleri, greenkeeperlik eğitimlerinin temelini oluşturuyor. Durum böyle olunca aranan şartların en başında, öğrenmeye açık olmak ve iyi bir gözlemci olmak geliyor. 


Gelelim sahalara... Golf sahasının bakım aşamaları nelerdir? 

Golf operasyonu için günlük yapılan genel bakımlar dışında, çim alan bakım aşamaları golf sahasının bulunduğu bölgenin toprak ve iklim koşullarına göre değişkenlik gösterir. Bu değişkenler göz önüne alınarak oluşturulan bakım programında; sulama, besleme, koruma, tohumlama, havalandırma, kumlama ve silindir uygulamaları, kullanılan çim türünün gelişimi için en uygun süreler ve sıklık aralıkları belirlenerek yapılmalıdır. 


Sizce iyi bir saha nasıl olmalı? 
Bir golf sahasındaki oyun kalitesi için çim 


ADINIZ 
SONSUZA DEK 
YAŞASIN... - 


ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE 
UMUTLA BAKSIN. 


Mirasınızı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayarak, binlerce çocuğumuzun eğitimine destek olabilirsiniz. 
Miras bağışı uygulamalarımız ve TEGV hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilmek için, karşılıklı görüşebilmeyi dileriz. 


Bilgi ve iletişim için: 0216 290 70 82 kaynaktegv.org 


Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir. 


www.tegv.org f TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi Wi tegv e tegv 


alan bakım kondisyonu çok önemlidir. Bunun için sahanın projesi, alt yapısı, kullanılan çim türü ve yapılan bakım organizasyonu doğru planlanmalıdır. İyi bir yönetim planı olan her saha, oyuncusuna karşı adil bir oyun 


keyfi sunar. Bence iyi bir saha olabilmekteki anahtar budur. 


Röportaj 


Golf çimlerinin her zaman istenilen özellikte olmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

Genel iklim ve toprak yapısını iyi tanıdıktan sonra, değişken şartların en başında gelen güncel hava koşullarını yakından takip ediyoruz ki bu bize çimin büyüme ve gelişme potansiyelini gösteriyor. Bu veriler doğrultusunda yapılan uygulamalar 


sonucunda golf oyun ihtiyaçlarını. karşılayan sağlıklı çim alanlar elde ediyoruz. 

Sizin Türkiye'de ve dünyada en beğendiğiniz saha hangisi? 

İlk kez bir golf sahasında çalışmaya başladığımda her gün golf sahası fotoğrafları araştırıyordum. O zamanlar fotoğrafları beni en çok etkileyen “Pebble Beach Golf Links” halen benim favorimdir. 2015 yılında, her yıl Amerika da, GCSAAM' ın (Amerikan Greenkeeper Birliği) düzenlediği eğitim ve fuar organizasyonuna katılmak için orada bulunduğum sırada bu sahayı ziyaret etme fırsatını yakaladım ve bu benim için unutulmaz bir anı oldu. Dünya ülkelerine oranla ülkemizdeki golf sahaları çok daha az 


sayıda olmasına karşın, mevcut sahalarımızın birçoğu turnuva sahası olarak tasarlanmış ve hepsinde yüksek standartlarda yönetim ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda, dünyanın en önemli golf organizasyonlarından biri olan European Tour'a ev sahipliği yapıyor olmamız da ülkemizdeki golf sahalarının ne kadar yüksek kalitede olduğunu göstermektedir. Biz greenkeeperlar olarak bakımını ve yönetimini yapmış olduğumuz yeşil alanların, gelecek nesillere aktarmak için bizlere emanet olan doğanın parçası olduğunun farkındayız. Bunun bilincinde tasarlanan, yönetilen ve oyuncusuna keyif veren her saha, dünyanın neresinde olursa olsun beğenilmeyi hak ediyordur. 


“To Be a Good Greenkeeper, It Is Reguired to Be a Good Observer and Open to Learning” 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nerie Maxx 
#GoleResort Head 
Greenkeeper 


The most important heroes of the golf industry are undoubtediy greenkeepers. 
But unfortunately, there is no institution in our country that provides Greenkeepers training. 
This being the case, to be a good greenkeeper “open to learning and being a good observer” are the most important reguirements as Dear Fatih Sönüs stated. The Montgomerie Golf Course, one of the largest and most ambitious golf facilities in the Belek region, is entrusted to Fatih Sönüs. We asked him guestions such as being a good greenkeeper, and caring for the fields. 


First of all could you briefly introduce yourselves and tell us about your education? 

I was born on March 19, 1981 in İzmir. 
After completing my primary, secondary and high school education in İzmir, | graduated from Bülent Ecevit University Landscape Architecture odepartment. After moving to Antalya in 2010, | met my wife who isa landscape architect like me and we got married. We have a two years old daughter named Nil. 


Where have you been working before, how long are you doing this job? 


First, | worked as a customer representative in a logistics company immediately after graduation. After performing my military service, | worked as project designer and application supervisor at a firm that makes landscaping projects in Bodrum. | started my working life that is over 11 years now, on golf course grass field maintenance and management at Vitapark Golf Resort Bodrum, which introduced me to the golf course for the first time in 2006. First I worked asa Project manager in the Course which was at the time still in the construction phase, then as assistant greenkeeper for two different foreign head greenkeepers. Since 2016 | have been continuing to work as head greenkeeper at the Montgomerie Maxx Royal Golf Resort, where | started working as assistant greenkeeper in 2010. 


What are the reguirements for being a greenkeeper in any golf club? 

We do not yet have an institution or organization that provides greenkeeper training in our country. Therefore, the assistantship process of those trained in vocational disciplines such as agricultural engineering, landscaping and architecture, which are the closest to this field of study, forms the basis of greenkeeper training. 
That being the case, the most important 


reguirements are, being open to learning and being a good observer, 


Let's talk about the courses... What are the maintenance stages of the golf course? 

Apart from Daily general maintenance for the golf operation, Golf course maintenance stages vary according to the soil and climatic conditions of the area where the golf course is located. In the maintenance program which is formed by considering these variables; irrigation, feedina, spraying, seeding, aerition, top dressing and rolling applications should be carried out by determining the most suitable times and freguency intervals for the development of the grass species used. 


How should a good course be? 

The golf course maintenance condition is very important for the guality of the game on a golf course. For this, the course project, infrastructure, type of grass used and maintenance organization should be planned correctly. Each course that has a good management plan provides a fair game pleasure to its player. | think that's the key of a good course. 


How do you ensure that golf grass always has the desired characteristics? 


iel 


Once we know the general climate and soil structure, we closely follow the current weather conditions that are the primary variable condition, which shows us the growth potential of the grass. As a result of the practices made in the direction of this data, we get healthy grass areas that meet golf game needs. 


İnterview 


Which is your favorite golf course in Turkey and in the world? 

When | first started working on a golf course, I was searching for photos of golf courses every day. The “Pebble Beach Golf Links” course, whose photographs impressed me most then, is still my favorite golf course. | have had the opportunity to visit this course when | have gone to America in 2015 to attend the training and fair organization held by the GCSAA (Golf Course Superintendent Association of America) every year, and it was an unforgettable memory for me. Although there are far fewer golf courses in our country than in other countries, top guality care and management İs practiced in all of our existing courses. İn recent years, as a result of these efforts, our courses host the European Tour which is one of the most important golf organizations in the world. 
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Minigolf 


Bu hafta Dünya Mini Golf Federasyonu Başkanı Dr. Gerhard Zimmermann'dan bir e-mail aldık. IOC (Uluslararası Olimpiyat komitesi) nezdinde tanınma çalışmalarına yoğunlaştıklarını, oayrıca 2019 Dünya Şampiyonası (veya şampiyonaları) hazırlıklarını sürdürdükleri ve sponsorluklar konusu ile ilgili. 2018 Ocak ayından itibaren Türkiye'de Mini Golf 355 firması tarafından üretilen Mini Golf parkurlarının, Tüm Dünya Federasyonları'nda Eğitim Setleri olarak kullanma projesini hayata geçireceklerini ve Ocak ayı içerisinde sevkiyatın yapılacağını bildirmiş. Bu ay zaten Afrika kıtasına da Mini Golf eğitimleri için Türkiye'den satın alınan Mini Golf parkurları ihraç edildi. Zira 16-17 Haziran 2018 tarihinde Çekoslovakya'da Adventure Mini Golf Avrupa Şampiyonası yapılacak. Afrika Kıtası Adventure Mini Golf Şampiyonası ise Gana'nın başkenti Accra'da 
25 -27 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Bu 
nedenle Mini Golf 35 firmasından 18 parkurlu Mini golf setleri Ocak ayında Gana'ya ihraç edildi. Şimdi sırada Gürcistan, Ermenistan, 
Arnavutluk ve Kenya gibi ülkeler var. 2017 
yılı Eylül ayı içerisinde Hırvatistan'ın Zadar kentinde Dünya şampiyonası yapılmıştı. Bizde şampiyonaya gitmiştik. Orada Dünya Mini Golf Federasyonu Başkanı ile toplantı yapma fırsatımız oldu. 2019 Dünya şampiyonası için tek ülkede değil de, beş ülkede birer turnuva 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yaparak, turnuva Sonuçları o toplamları üzerinden şampiyonu belirlemenin iyi bir fikir olabileceğini söylemişti. Bir nevi Mini Golf Şampiyona Ligi. Ben de “Bu şampiyonanın bir ayağını da İstanbul'da yaparız inşallah” diye temennide bulunmuştum. Tabii bu temenniyi gerçekleştirebilmek için çok çalışmalıyız. 
WMF (Dünya Mini Golf Spor Federasyonu) uzun zamandır olimpiyatlara girebilmek için özellikle de America Minigolf Federasyonu ve bazı ülke federasyonlarının yoğun baskısı ve talebi ile çalışmalara devam ediyor. Biz de Türkiye olarak bu işin bir parçası olabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle gerek sponsorluk gerekse maddi durumu uygun olmayan ve yeni kurulan ülke federasyonlarında eğitim setleri olarak kullanılması koşulu ile Mini Golf parkurları göndererek katkı sağlıyoruz. Olimpik hareket nedir? Olimpik hareketin hedefleri ve felsefesi nedir? Olimpiyatlar gerekli midir? Ben şöyle bir araştırdım. Özetle aşağıdakileri okuduktan sonra, ona da siz karar verin! 


Olimpik Hareket Nedir? 

Olimpik Hareket, Olimpik O Antlaşma tarafından yönetilmeyi kabul eden kurum, sporcu ve diğer ilgili kişileri bir araya getirir. 
Olimpik Hareket grupları 10C'nin yetkisi altında birleşmeyi kabul ederler. Bu gruplar ismen; IOC tarafından tanınan Uluslararası 


Federasyonlar (IFs), Milli Olimpik Komiteler (NOCs), Ulusal Organizasyon Komiteleri (0COGs), sporcular, hakemler, jüri üyeleri, birlikler, kulüpler, kuruluşlar ve teşkilatlardır. 


Olimpik Hareketin Hedefleri ve Felsefesi Olimpik Hareketin hedefi; dostluk, dayanışma, fair-play ve karşılıklı anlayış ruhu içinde, spor yoluyla, ayrım yapmaksızın gençliği eğitmek ve bu vesileyle daha iyi bir dünya yaratmaktır. 
Olimpik hareketin felsefesi; beden, beyin ve iradenin dengeli bir biçimde birleştirilerek güçlendirilmesidir. Ayrıca, Olimpik Hareket aşağıdaki faaliyetlerde bulunmayı hedefler. 


: Dünya çapında ulusal ve uluslararası spor arasında bağlantı kurarak, spor ve yarışmaları geliştirmek; 

. Kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak sporu insanlığın hizmetine sunmak; 

» “Herkes için Spor”u desteklemek; 

* Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bakış açısı ile her seviye ve yapıda bayanlar sporunu geliştirmek; 

Spor ve sporcuların her istismarına karşı çıkmak; 

* Dopingle mücadele etmek; 

» Spor etiği ve fair-play'e katkı sağlamak; 

* Çevresel sorunlara dikkat çekmek; 

:lOC Olimpik Dayanışma kanalı ile gelişmekte olan ülkelere mali ve eğitsel destek sağlamak. 


türlü ticari 
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GJİf Röportaj 


“Hakan Öz 
* Eğitmen 


“İlk Hedefimiz, Çocuklara Ve Ailelerine Golfü Sevdirmek” 


Hazırlayan: Cansu Akkoca 


Bence Türkiye'de büyük küçük herkes elinden geldiğince golf için bir şeyler yapıyor. Mesela Hakan Öz... Eskişehir'de özel bir okulda golf için özel bir sınıf kuruyor ve çocuklara burada eğitimler veriyor. 
Çocuklara öğretilen ilk şey de saygı... 


Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

1987 Malatya doğumluyum. 2010 yılında 
Erciyes Üniversitesi Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Golf ile üniversitede tanıştım, lisans eğitimimi tamamladıktan sonra da birçok spor okulunda golf eğitimleri verdim. Golf dışında hokey, kort tenisi, Spor tırmanışı ve çeşitli sporlarda aktif olarak antrenörlük yapıyorum. 


Nekadar süredir golfile ilgileniyorsunuz? 
Esas branşım olan hokeyde topa yapılan vuruşlar ile benzerlik gösteren golf vuruşları ve doğaya olan bağlılığım her zaman golfe karşı bir yakınlık hissetmeme neden oldu. 
2007 Yılı Mart ayında üniversite de verilen 
bir golf kursuna başlamam ile birlikte vazgeçemediğim bir branş haline geldi ve bugünlere kadar birçok çocuğu eğitmen olarak golf branşı ile tanıştırma fırsatım oldu. 


Yaptığınız çalışmanın detayı nedir? 
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Önce kendine, rakibine ve doğaya... 
Hakan Öz “geçmişte yaptığımız hataların tekrarlanmaması için elimizde olan tek firsat yeni nesillere bu bilgileri aktarmak ve doğa sevgisi ile büyüyen bireyler yetiştirmek” diyor. 


Tam anlamıyla bir golf eğitimi sınıfını Eskişehir'e kurmak için doğru kurum ve yöneticilerle karşılaşmak gerçekten uzun ve zahmetli bir süreç oldu benim açımdan ve artık imkanların oluşması ile birlikte Özel Çağdaş Okulları yönetim kurulu ve okul müdürümüz ile birlikte hedeflerimizi belirledik. İlk hedefimiz öğrencilere ve ailelerine golfü sevdirmek ve ardından gelen süreçte temel ve orta düzeyde eğitimlerini sağlamak ve onları golf sahalarında görmek. 
Tabiki 2. hedefimiz ise branşımızın lisanslı aktif sporcu sayısını arttırmak daha çok 
insana branşımızı sevdirmek. Sınıfımızda 1 
adet golf simülasyonu, 2 adet driving range çalışma istasyonu ve çeşitli mini golf oyun alanları bulunmakta. İlerleyen süreç içerisinde de okulumuz bahçesinde bir driving range çalışma alanı oluşturmak gibi bir planımız var. 


Okulda çocuklara kurulan golf sınıfı ile neler yapıyorsunuz? 


Eğitim başlangıcımızı ilk okul öğrencileri ile yaptık. Çocuklara çeşitli oyunlar ile branşımızı sevdirmeye ve golf kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Velilerimiz ile de derslerimiz yakında başlayacak. Teorikte golf kuralları, golf etiketi, golf malzemeleri, saha özellikleri, uygulamada ise uygun fiziki gelişim egzersizleri, sopa tutuşu, açılar, vücut pozisyonları ve vuruş çalışmaları yapıyoruz. 


Bu sınıfın çocuklara katkısı nedir? 
Öncelikle golf olimpik bir spor branşı ve birçok spor branşı gibi fiziki katkısı tartışılmaz boyutta. Bunun yanında branşın kendine özgü birçok özelliği mevcut ve bunlar saymakla bitmez. Ancak benim için önemli olanlardan bahsedeceğim. o İlk oOolarak (o çocukların kendilerine (o karşı (o verdikleri o mücadele gerçekten üst seviye ki bu durum psikolojik açıdan onları diğerlerinden ayırıyor. Şahsi olarak üzerinde durduğum en önemli konu ise kendilerine olan saygılarını rakiplerine karşıda gösterebilmeleridir. Günümüzde diğer branşların birçoğunda maalesef rakibe saygı çok düşük seviyelerde. Ancak branşımız bu konuda örnek seviyelerde ve branşımızın temelini oluşturan niteliklerindendir. Diğer bir husus ise doğa sevgisi, doğaya karşı geçmişte yaptığımız hataların tekrarlanmaması için elimizde olan tek fırsat yeni nesillere bu bilgileri aktarmak ve doğa sevgisi ile büyüyen bireyler yetiştirmek... Branşımız doğa sporları sınıfında yer alan nadide bir branş ve diğer branş oyun alanlarına kıyasla çocukların ciddi anlamda dikkatini çekiyor doğal olan sahalarımız. 


“Our First Target is To Make Children and Their Families 
Love Golf” 


I think everyone from all ages tries their best for golf in Turkey. For example, Hakan Öz... 
He establishes a special class for golf in a private school in Eskişehir and trains children there. And the first thing children are taught is respect... First to yourself, to 


First of all yourselves to us? 
I was born in 1987 in Malatya. | graduated from Erciyes University, Department of Physical Education and Sports Teaching in 2010. | met golf at the university; after completing my undergraduate education, I gave golf courses in many sports schools. 
Apart from golf, | am actively coaching in hockey, court tennis, sports climbing and various Sports. 


could you introduce 


How long you have you been interested 


competitors and to nature... Hakan Öz says, “The only opportunity for us to avoid the mistakes we have made in the past is to transfer this information to new generations and to raise individuals who grow up with love of nature.” 


in golf? 

The golf strokes, that show similarity to hockey strokes which is my major branch, and my commitment to nature have always caused me feel drawn to golf. In March 2007, when | started a golf course at the university, it became a branch that | could not give up, and so far | have had the opportunity to introduce many children to golf branch as an instructor. 


What is the detail of your work? 
Meeting the right institutions and managers 


Interview GJİf 


to set up a golf training class in Eskişehir was a really long and troublesome process for me, and with the formation of opportunities, we have determined our targets together with the Board of Directors of Private Çağdaş Schools and our school principal. Our first goal is to make students and their families love golf and to provide basic and moderate training in the following process and see them on the golf courses. Of course, our 2nd goal is to increase the number of licensed active athletes in our branch and make more people 
love golf. Our class has 1 golf simulation, 2 
driving range work stations and various mini golf playgrounds. In the forthcoming days, we have a plan to create a driving range workspace in our school garden. 


What do you do with the golf class that is set up for children in school? 

We started our training with primary school students. We try to endear our branch to children with a variety of games and to instill golf culture. Our lessons with the parents will start soon as well. In theory, we study golf rules, golf tag, golf eguipment, course features, andin practice we make exercises on appropriate physical development exercises, holding golf club, angles, body positions and strokes. 


What is the contribution of this class to children? 

First of all golf is an Olympic sports branch and like many sports branches its physical benefits are indisputable. Besides, the branch has many countless specific features. 
However | will talk about the ones that are importantto me. First of all, children's struggle with themselves is really at high level, which psychologically distinguishes them from others. Personally, the most important issue | dwell on is that they can show respect to their competitors. In most of the other branches today, unfortunately, the degree of respect for the competitors is very low. However, our branch is a good example in this regard and it is one of the gualities that form the basis of our branch. Another issue is the love of nature, the only opportunity for us to avoidthe mistakes we have made in the past against nature, to convey this information to the new generations and to raise the individuals who grow with love of nature... Our branch is a rare branch that takes place in the class of nature sports and our natural courses draw the children's attention significantly compared to the playgrounds of other branches. 
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GDİf Gezi 


Paradise Beach 


Hazırlayan: em Eryanık mavibavulgeziyor.com 

Aralık doğumlu bir kış çocuğu olarak bu sene aklıma koymuştum doğum günüm yaza gelecekti! Aralık'ta yazı yaşayan ülkelere baktığımızda Uzak Doğu kültürünü de görmek istediğimiz için Tayland'a karar kıldık. İşte Tayland maceramız böyle başladı. 


Tayland bizden vize istemeyen ender ülkelerden biri. Uluslararası havalimanı 
girişlerinde 30 günlük, karadan girişlerde ise 15 
günlük vizeyi ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. 
Havalimanında ülkeye giriş tarihinizi içeren bir belge veriliyor. Aman dikkat bu belge çıkarken de sizden istenecek. Sakın kaybetmeyin! 
Tayland'ın yerel parası Tayland Bahtı. Adada her yerde döviz bürosuna ulaşmanız mümkün ama TL olarak bozduramıyorsunuz, bürolarda ağırlıklı olarak dolar çevriliyor. Tayland saati Türkiye saatine göre 4 saat ileride. Araç trafiği ise soldan işliyor. Bu yüzden araba ya da motor kiralamak bizim için oldukça zor. 
Ulaşım çoğunlukla günlük taksi kiralanarak sağlanıyor. 


Ülke genelinde budizm dini hakim olsa da Phuket gibi adalarda Müslümanlar çoğunlukta. 
Buda'nın saksı vb. obje olarak kullanılması veya dövme yapılması saygısızlık olarak kabul ediliyor. Ayrıca baş kutsal sayıldığı için çocukların başını okşamak da saygısızlık olarak görülüyor. 


Tayland'a ne zaman gidilir? 

Aslında Tayland her mevsimi yaz olan bir ülke. 
Phuket özelinde bakarsak tüm yıl en düşük 21, en yüksek 34 derece arasında seyrediyor. 
Phuket Adası'nı ziyaret etmek için en ideal dönem Aralık-Mart arası olarak gösteriliyor. 
Mevsimler yine de 3'e ayrılmış durumda: 


Serin Mevsim (Kasım-Şubat): Havanın bunaltıcı derecede sıcak olmadığı ve en yağışsız mevsim. Doğal olarak da en çok tercih edilen yüksek/pahalı sezon. 

Sıcak Mevsim (Mart-Haziran): Havanın çok bunaltıcı olduğu nemin en yüksek olduğu sezon. 

Yağışlı Mevsim (Temmuz-Ekim): Muson yağmurlarının olduğu dönem. 


Bölgeler / Plajlar 

Patong 

Phuket, Tayland'ın en büyük adası. Bu yüzden 

konaklama için farklı bölgeleri olsa da adanın Ada haritasından 

plajlar 


kalbi Patong bölgesi. 


görebileceğiniz gibi adanın batı 


tarafında. Patong da batı tarafın orta kısmında yer alıyor. Yani tüm adayı ve plajları gezme planınız varsa burayı merkez almak ideal oluyor. Patong, *18 eğlence anlayışına sahip Bangla Road'daki gece hayatıyla da ünlü. Patong Plajı merkezi olması nedeniyle her daim kalabalık bir plaj. Bundan sıkılırsanız buraya yakın olan Paradise ve Freedoom Beach en iyi kaçamak noktaları. 


Paradise Beach 

Girişinde 100 Baht alınan özel bir plaj. Çok boş olmasa da Patong'dan daha sakin, denizi kumsalı güzel bir plaj, Güneş 15:00 civarı buradan çekiliyor ziyaret saatlerinizi buna göre düzenleyebilirsiniz. 


Freedoom Beach 

Bizim Phuket'te en beğendiğimiz plaj. Gidişi zahmetli olması nedeniyle çok sakin huzur dolu bir yer. Ulaşım için ya zorlu bir dağ yolunu kullanıyorsunuz ya da Patong'dan Long Tail denilen tekneleri. 


Karon 

Daha çok aileler tarafından tercih edilen sakin bir bölge. Oldukça geniş bir kumsala sahip. Kendi içinde bir merkezi ve alışveriş yeme içme yerleri var. 


Travel Gb f 


Kata 

Kata da yine Karon gibi kalabalıktan kaçmak isteyenler için ideal sakin bir bölge. Plajı yağışlı sezonda sörfçülerin gözdesi. Burada, bir Türk işletmesi olan Katatürk'e uğramayı ve Kata Wiev Point'e çıkıp Phuket'e bir de tepeden bakmayı unutmayın. 


Nai Harn 
Adanın güneydeki en uç noktalarından biri. 
Güzel bir koyda yer alan Nai Ham, plajının hemen arkasında bir Budist tapınağı da bulunuyor. 


Bang Thao, Surin ve Pansea Phuket'in kuzeyine doğru lüks konaklama tesislerini barındıran bölgesi ama buralara günübirlik ziyaretler de mümkün. 
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Old Town - Phuket Town 

Old Town, adanın doğu kısmında yer alıyor. 
Phuket 130 yıl kadar Portekiz'e bağlı olarak yönetilmiş ve 1820'lerde Phuket'in kalay ticaretini (Çinliler yönetmiş. Bu yüzden burası adanın diğer bölgelerinden çok farklı olarak Portekiz-Çin mimari örnekleriyle dolu. 
Ufak sevimli cafeleri ve renkli sokakları ile uğranması gereken bir nokta. 


Çevre adalar 

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Phuket o fotoğraflarda gördüğümüz bembeyaz kum turkuaz deniz ikilisine sahip değil. Eğer aklınızdaki egzotik ada hayaline ulaşmak istiyorsanız çevre adalara yapılan turlara katılmak zorundasınız. Bunların başlıcaları: Phi Phi Adaları, Similan Adaları, Coral Adası. 
Biz Phi Phi Adaları'na tur ile gitmeyi değil 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konaklamayı tercih ettik bu yüzden tur hakkımızı Similan Adaları'ndan yana kullandık. 
Diğer bir popüler tur ise James Bond Adası turu. Bu turda 1974 yapımı bir James Bond filmi olan 'Altın Tabancalı Adam'ın çekildiği Khao Phing Kan Adası'na ve çevre adalara gidiliyor. 


Similan Adaları 

Dünyanın en iyi 10 dalış noktasından biri 
olarak gösterilen Similan, Malay dilinde 9 
demek. 9 küçük adadan oluşuyor. Buraya genellikle (Phuket'ten speedboatlar ile günübirlik tur alarak geliniyor. Denizi ve kumu gerçekten çok güzel. Yalnız buraya düzenlenen birçok tur var bu yüzden çok kalabalık oluyor ve uzak olduğu için adalarda geçirilen zaman çokkısıtlı. Adaları doyasıya yaşamak isterseniz konaklamalı turlar da mevcut. 


Old 


Town 


Travel Gbİf e I Aktiviteler a 


Nakkerd Tepesi'nde bulunan 45 metre yüksekliğindeki Buddha Heykeli, adanın sadece deniz ve parti turizmiyle değil aynı zamanda kültürüyle de anılması için inşa edilmiş. Tarihi bir yapı olmasa da görkemli duruşu ve 360 derece Phuket manzarasıyla oldukça turist çekiyor. 

Ziyaret saatleri: 08:00 — 19:30 


Wat Chalong Tapınağı 

Wat Chalong, Phuket'te bulunan 29 Budist tapınağından biri. Wat Thai dilinde Budist Tapınağı demek. Phuket Town'un 8 km güneyinde bulunan tapınağa giriş ücreti vermeden ziyaret edebilirsiniz. Tayland'da tapınaklara girerken kadın ve erkeklerin omuzları/bacakları kapalı olmak zorunda. 


Elephant Jungle Sanctuary 

Tayland'da fillerle ilgili yapılabilecek birçok aktivite var; trekkingler, safariler, showlar vb. fakat bunlar o çok sevdiğimiz fillerin, eğitimi ve bu aktivitelere devam etmesi için eziyet gördükleri yerler. Filler bu akivitelere uyum sağlamaları için küçük yaştan itibaren türlü işkencelerle maruz kalıyorlar. Lütfen ama lütfen fil ya da herhangi bir hayvanın kullanıldığı etkinliklere katılmayın. Biz de bunu düşünmedik bile ama Elephant Jungle Sanctuary'nin oObir (o şubesinin Oo Phuket'te olduğunu öğrenince kayıtsız kalamadık. 
Elephant Jungle Sanctuary, çeşitli şekillerde zarar görmüş fillerin rehabilite edildiği bir barınak. Burada yetkililer tarafından fillerle doğru iletişimi öğrendikten sonra onları yedirdik, çamur banyosu yaptırdık ve yıkadık. 
Bu tur için ödediğimiz ücretle de barınağa ufak da olsa bir bağış yapmış olduk. Gönül ister ki filler hiç zarar görmesin ve böyle bir barınağa hiç ihtiyaç olmasın ama fillere yakın olmak ve onlara zarar vermek istemiyorsanız doğru adres Elephant Jungle Sanctuary. 


Elephant Jungle Sanctuary 
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Phuket'in tropikal ikliminde ve benzersiz topoğrafyasında golf oynamak isterseniz birçok golf sahasına ulaşmanız mümkün. 
Palmiyeler altında eşsiz bir golf deneyimi için Phuket'in en iyi golf sahalarını sizin için derledik: 


Blue Canyon Country Club - 
Canyon Course 

Bu saha dünyaca ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'un da oynadığı bir saha. Öyleki, Tiger'ın oyunundan sonra sahanın 13. 
Çukuru, Tiger çukuru olarak adlandırılmış. o Sahanın o 17. 
Çukuru ise Dünyanın en iyi 500 
deliği arasında gösterilmekte. 
18 çukurlu 72 parlık sahanın en 
uzak mesafesi 7179 yards, en yakın mesafesi ise 5943 yards. 


Blue Canyon Country Club - Lakes Course Saha tasarımı Japonya'nın en prestijli golf sahası mimarlarından Yoshikazu Kato'ya ait. 
1991 yılında açılan Lakes Course, 18 çukurlu. 
72 parlık sahanın en uzak mesafesi 6868 
yards, en yakın mesafesi ise 5366 yards. 
Sahanın 18 numaralı çukuru 2003 yılında Asya Golf Montly tarafından Asya'nın en iyi par 4'ü seçilmiş. 
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Laguna Golf 

18 çukurlu 71 parlık sahanın en uzak 
mesafesi 6769 yards, en yakın mesafesi ise 
5538 yards. Laguna Golf Phuket kulüp binası, 
geçtiğimiz yıllarda Asya'nın en iyi ilk onu arasına girmeyi başarmış. Tayland ve Batı mutfağının eşşiz lezzetlerini burada tatmanız mümkün. 


Mission Hills Golf Resort &SPA 

2004 yılında açılan sahanın tasarımcısı 

dünyaca ünlü Jack Nicklaus. 18 çukurlu 72 
parlık sahanın en 


uzak (omesafesi 
6806 yards, en 
yakın omesafesi 


ise 5127 yards. 


Phuket'in kuzey doğu kıyılarında yer alan saha, havaalanına sadece 10 dakika mesafede. 


Red Mountain Golf Club 

Bu saha Phuket'in en güzel ve en heyecan verici sahası olarak kabul ediliyor. 18 çukurlu 
72 parlık sahanın en uzak mesafesi 6781 
yards, en yakın mesafesi ise 5203 yards. 
Red Mountain Golf Club, 2011 yılında Asya Platinum Ödüllerinde (HAPA) “Yılın platinum golf sahası” seçilmiş. 


Loch Palm Golf Club 

18 çukurlu 72 parlık sahanın en uzak 
mesafesi 6555 yards, en yakın mesafesi ise 
5326 yards. Patong tatil bölgesinde yar alan 
saha şehir merkezine de çok yakın. 


Mission Hills Golf Club. 


Phuket Country Club 

1989 yılında açılan Phuket Country Club, 
ülkenin ilk golf sahası olma özelliğini taşıyor. 
18 çukurlu 72 parlık sahanın en uzak mesafesi 
6484 yards, en yakın mesafesi ise 5719 yards. 
Saha Patong plajına 15, şehir merkezine ise sadece 10 dakika mesafede. Yıl içinde birçok turnuvaya ev sahipliği yapan saha, aynı zamanda ülkede en çok golfçü çeken saha. 


BLUE CANYON COUNTRY CLUB-CANYON COURSE 


Travel GJİf 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


BLUE CANYON COUNTRY CLUB-LAKE COURSE — —— ——— 


1991 
Yoshikazu Kato 
72 

7179 Yards 
5943 Yards 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


1991 
Yoshikazu Kato 
72 

6868 Yards 
5366 Yards 


LAGUNA GOLF 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


MISSION HILLS GOLF 


1993 ye 
Max Wexler 

71 

6769 Yards 

5538 Yards 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


RED MOUNTAIN GOLF 


2004 er 
Jack Nicklaus 

71 

6806 Yards 

5127 Yards 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


2007 yerl 
Jonathan Morrow 

72 

6781 Yards 


Loch Palm Golf Club 


52053 Yards 


LOCH PLAM GOLF 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


1996 yere 
Dr Sukitti Klangvisai 

72 

6555 Yards 

5326 Yards 


PHUKET COUNTRY 


Açılış Tarihi: 
Saha Mimarı: 
Par: 

En Uzun Mesafe: 


En Kısa Mesafe: 


1989 

Dr Sukitti Klangvisai 
72 

6484 Yards 

5719 Yards 


Laguna Phuket Golf Club. 
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GJİf Turnuva 


“Çocuk 
Evlerinden 
Golfe, Golften 
Olimpiyatlara” 
Projesi Hayata 
Geçti 


Samsun Gençlik Hizmetleri 


ve Spor İl 
Müdürlüğü ile Türkiye Golf Federasyonu iş birliğinde başlatılan “Çocuk evlerinden golfe, golften olimpiyatlara” projesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde hayata geçti. Sosyal sorumluluk projesinde 9-12 yaş grubu arasındaki 70 çocuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde 6 ay sürecek bir eğitime katılacak. 


“From Children's shelter to Golf and From Golf 

to Olympics” 
Project is 
Brought into 
Action 


“From Children's shelter to Golf and From Golf to Olympics” project which has been started in cooperation with Samsun Provincial Directorate of Youth Services & Sports and Turkey Golf Federation is brought into action at Samsun Metropolitan Municipality Golf 
Club. In the social responsibility project, 70 
children between the ages of 9 and 12 will take part in a six-month training course at Samsun Metropolitan Municipality Golf Club. 
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Türkiye Golf 
Turu'nda 
Oynayacak 
Profesyonel 
Golfçüler Belli 
Oldu 


Türkiye (o Golf o Federasyonu'nun Oo2018 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu öncesinde profesyonel golfçüler için organize edilen “Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası” Antalya'da Belek'te sona erdi. National Golf Sahası'nda 
oynanan müsabakanın ikinci raundunda 13 
profesyonel golfçü sahaya çıktı. İki raund üzerinden Oynanan müsabakanın final raundunda profesyonel ogolfçülerden Ali Altuntaş toplamda 155 gross skorla eleme müsabakasını lider bitirdi. Organizasyonda Hamza Sayın 156 gross skorla ikinci, Ulaş Karataş 158 gross skorla üçüncü, Bülent Karataş 163 gross skorla dördüncü oldu. 
Deha Şenay Özer, Bekir Kara ve Hakan Yamaç ise 164 gross skorla beşinciliği paylaşarak, play-off'a kaldılar. Profesyonel üç golfçü arasında 1. çukurda oynanan play- off mücadelesi sonunda 5 par'lık çukuru 4 vuruşla tamamlayan Deha Şenay Özer ve Bekir Kara play-off'u geçerken, Hakan Yamaç 6 vuruşla elendi. 


TGF Milli Takımı 
Kış Kampında 


TGF Milli Takım Kış Kampı, Gloria Sport Arena'da 17 kadın golfçünün katılımıyla start aldı. 

20 - 25 Ocak tarihleri arasında kadın 
sporcuların yer aldığı TGF Milli Takım kış kampı, 30 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında erkek sporcuların katılımıyla tamamlanacak. 
Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Erol Şimşek ve Milli Takım antrenörlerinden Gencer Özcan ile Mustafa Hocaoğlu önderliğindeki Milli Takım kış kampında, sporcuların fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini arttırıp, oyuncuların başarısını daha yukarıya taşıyacak çalışmalar hedefleniyor. 


Professional 
Golfers Who 
Will Play in 
Turkey Golf 
Tour Announced 


“Turkey Golf Tour Professional Category Elimination Tournament” that is organized for professional golfers before the Turkey Golf Tour which takes place in Turkey Golf Federation's 2018 activities calendar is ended in Belek, Antalya. In the second round of the competition played on the National Golf Course, 13 professional golfers came out on the course. Ali Altuntaş, from the professional golfers, became the first with a total of 155 gross score in the final round of the elimination tournament which played on two rounds. Hamza Sayın was the second with 156 gross score, Ulaş Karataş was the third with 158 gross score and Bülent Karataş was the fourth with 163 gross score in the organization. Deha Şenay Özer, Bekir Kara and 
Hakan Yamaç shared the fifth place with 164 
gross score and took part in the play-off. At the end of the play-off which is played in the first hole among three professional golfers, Deha Şenay Özer and Bekir Kara completed the 5-par hole with 4 strokes and became successful in the play-off while Hakan Yamaç was eliminated with 6 strokes. 


TGF National 
Team in Winter 
Camp 


TGF National Team Winter Camp has started with the participation of 17 female golfers at the Gloria Sport Arena. TGF National Team winter camp, in which female athletes take part between 20th and 25th January, will be completed with the participation of male athletes between 350th of January and 4th of February. In the National Team Winter Camp that led by the National Team Sports Director, Erol Şimşek and from National Team coaches, Gencer Özcan and Mustafa Hocaoğlu, it is aimed to increase the physical, mental, technical and tactical development of the athletes and to carry the success of the players to higher levels. 


©td golf 
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Siz de #tdgolf hashtag'i ile fotoğraflarınızı bizimle paylaşın, dergimizde yayınlayalım! 


İLKİN DURUKAN 


Göçmen Olmak 


ilkin.durukan©hotmail.com 


14 Ocak 2018 tarihli gazetelerden birinin iç 
sayfalarında “Umut yolculukları yarım kaldı” diye bir başlık vardı. Ülkelerindeki savaştan, çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye gelen ve kâğıt toplayıcılığı yaparak hayatlarını sürdürmeye çalışan göçmenlerin barındığı konteynerlerde çıkan yangında üç kişinin öldüğünü yazıyordu. Sıradan bir haber gibi duran yazıyı okuduğumda kökleri çok derinlere giden bir dram çıktı karşıma. GÖÇMEN... 
GÖÇMENLİK... 

Yıllar önce bu topraklara göçmen olarak gelmiş bir ailenin üyesi olduğum için göçmen olmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Anne tarafım mübadelede Selanik'ten Anadolu'ya gönderilmiş, kendileriyle aynı kaderi paylaşan diğer insanlarla birlikte küçük bir Ege kasabasına yerleştirilmişler. Baba tarafım ise Kırım'dan sürülen Kırım Tatarlarının hazin hikayesinin kahramanlarındandırlar. 

Ait oldukları, doğdukları, (büyüdükleri, hamurlarının mayası olan topraklardan, adeta köklerinden sökülen asırlık ağaçlar gibi, sökülüp atılmışlar ve bilinmeyene yollanmışlar. Dili başka, türküsü, ağıtı başka, meyvesi desen o da başka... Kalmak ister ana 


yurdunda, baba ocağında ama bırakmazlar. 
Koyar çıkınına üç beş parça giysisini, lime lime yüreği ve anıları, bilinmeze doğru düşer yollara. 

Yıllar önce İsveç'te anadili öğretmenliği yaptığım yıllarda göçmen ailelerin çocuklarıyla çalıştım. Bu vesileyle yakından tanıdığım birçok ailenin hikayelerini dinledim. Dünyanın dört bir köşesinden, savaşın yerle bir ettiği ülkelerinde barınamadıkları için gelenlerden, acıdan başka bir şey vermeyen bu anlamsız savaşın parçası olmamak için gelenlerden, aileleri savaş kurbanı olmuş çocuklara kadar her yaştan insanın elini tuttum, yüreğini dinledim, göz yaşını sildim. Çok yakın bir arkadaşımın annesi Olimpia teyze, İstanbul Rumlarındandı. Olimpia teyze rahmeti olalı yıllar oldu ama yaşamı tam bir dram. Öyle ki anlattıklarını hala hatırlarım. 6-7 Eylül olaylarından sonra doğduğu büyüdüğü, köklerinin olduğu topraklarda barınamamış, barındırmamışlar. o Sevdalarını, Oo yüreğini İstanbul'da bırakıp almış küçük kızını ve tüm geçmişini sığdırdığı bavulunu, binmiş meçhule giden gemiye. Varmış Ege'nin öte yakasına. 
Zaten yaralı yüreği paramparça olmuş. Dili 


ABONE FORMU 


aynı, dini aynı ama maya aynı maya değil. 
Vatan özlemi her geçen gün kat be kat artmış. 
Her lodos estiğinde deniz kıyısına koşar derin derin nefes alırmış İstanbul kokusu geldi diye. Doğduğu topraklara hasret gitti. 
“Ben İstanbul'da Rum, Atina'da İstanbullu Rum oldum. Kısacası ne oralı, ne buralı, sığdıramadılar bir Olimpia'yı bu topraklara” derdi Olimpia teyzem. Ve süzülürdü o güzel zeytin gözlerinden yaşlar. 

Zordur göçmen olmak. Kim ister ki köklerinden koparılmak, kim ister ki rüzgara kapılmış yapraklar gibi oradan oraya savrulmak, kim ister ki bir fidan gibi büyüyüp dalları göğe uzanacakken cansız bedeni kıyıya vuracak. 
Kim ister ki en temel hak olan yaşam konteynerlerde yanıp geriye kalan kül olacak... 
Bu kanayan yara bizim yüreğimizde, bu kanı durduramasak bile yaraya merhem olmak bizim elimizde. Biraz daha duyarlı olmak, bir yardım eli uzatmak. En azından bir göçmen çocuğun başını okşamak... 

Savaşsız, içinde mutlu insanların yaşadığı bir dünya için umutlarınızın her zamankinden daha canlı olması dileğiyle... 

Sevgilerimle, 


Türkiye'de ve Dünyada Golf dergisini düzenli olarak takip etmek, gelişmeleri izleyebilmek için abone olmak istiyorum. 
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MULlUluK tescillendi 


“Türkiye müşterinin sesi araştırması" sonuçlandı. 
opet, bir kez daha “müşteri bağlılık seviyesi en yüksek akaryakıt markası" seçildi. 


2006'dan bu yana opet'i sevgisiyle hep zirvede tutan Türkiye'ye teşekkürler. i 


03 İeralndar kaller eşbarliğende 


| DUSTIN 
JOHNSON 


GOLF'S WORLD 
NUMBER 1 


Big Bang Unico Golf. 

Very light texalium case. UNICO column-wheel chronograph, eguipped with a unigue additional mechanism dedicated to golf scoring. Leather strap stitched on rubber. 


HUBLOT 


HUBLOT 


BOUTIGUE ISTANBUL 
IstinyePark AVM e Tel: 0090 212 3455665 


